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Taizé-reis Enschede

V oor wie het niet kent: Taizé is een klooster, gericht op: ontmoeting,
stilte en spiritualiteit. De oecumenische kloostergemeenschap van
Taizé (in de Franse Bourgogne) is een van de populairste religieuze

trekpleisters van Europa. Vooral voor jongeren. Jaarlijks bezoeken vele
duizenden jongeren de gemeenschap.

Wat Taizé betekent
Een reis naar Taizé betekent dus, al of niet begeleid door ‘de broe-
ders van Taizé’: heel veel jongeren ontmoeten uit vele landen, en

samen het gesprek zoeken, over het leven, over vertrouwen, of wat
echt van waarde is, wat leven zin geeft… en wat niet. Een Taizéreis
betekent echt verdieping. Taizé geeft richting aan je leven.
Taizé betekent ook zingen, veel zingen, samen zingen, heerlijk zingen.
Want weinig dingen zijn zo verbindend als komend vanuit allerlei
talen, samen, in allerlei talen, Taizéliederen zingen. Eénvoudige liede-
ren, net zo lang herhaald totdat het zingen helemaal vanzelf gaat, en
het lied jóu gaat dragen.
En Taizé betekent rust, echte rust, veel tijd voor gebed, voor stilte. De
stilte van Taizé doet een mens zo goed, in de drukte van onze tijd.

De reis
Voor jongeren van 18 tot 35 jaar organiseert het Studenten Pastoraat
Enschede van 21 t/m 28 juli een reis naar Taizé. Afhankelijk van het
aantal deelnemers reizen we met busjes of, bij grotere deelname, met
één bus. Je eigen tent is in principe je verblijfplaats. Verder zijn in
Taizé je natje en droogje goed geregeld, net als het dagprogramma.
De kosten zullen eveneens afhangen van het aantal deelnemers,
maar het zal in de buurt van de € 250 liggen.

9 april informatie- en inspiratieavond
Op 9 april, vanaf 19.30 uur, vindt in de Ontmoetingskerk aan de Var-
viksingel een eerste informatieavond plaats. Daar zullen we meer ver-
tellen over Taizé, en over de reis. Onze Taizé-expert, Daniël Overzet,
zal al je vragen beantwoorden, en vertellen van zijn eigen ervaringen.
Om ook echt een beetje kennis te maken met Taizé zullen we de
avond besluiten met een kleine Taizéviering. Die zal plaatsvinden in
de daarvoor uiterst geschikte, en speciaal voor deze viering ingerichte
kerkzaal van de Ontmoetingskerk. Zo kan je, geheel vrijblijvend, ook
al een beetje proeven van de sfeer die je in Taizé te wachten staat.
Via www.taizereisenschede2024.nl (let op, het accent op ‘taize’ ont-
breekt) houden we je op de hoogte.

Daniël Overzet
Jaco Zuurmond (Studentenpastor)

UIT DE ACADEMIE

Informatie- en inspiratie-avond
Dinsdag 9 april, 19.30 uur
Ontmoetingskerk, Varviksingel 139, Enschede

Reisdatum: 21 t/m 28 juli 2024
Reiskosten: ca. € 250

(reiskosten zijn inclusief verblijfkosten)

Het Studentenpastoraat organiseert een reis naar Taizé

Paasviering 2024
Tijdens de Paasviering werd de volgende toelichting gegeven op de
nevenstaande Paaskaars 2024:

De kaars die een heel jaar staat geeft ons het gevoel van
samen met de gemeente te zijn.
Elkaar te ontmoeten, er voor elkaar te zijn.
De mensen op de kaars vormen samen een hart, met in
het midden het licht van het kruis dat straalt als symbool
van de opgestane Heer.

Wil en Maike
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In de Ontmoetingskerk vinden de vieringen plaats

 Adres kerkgebouw
Varviksingel hoek dr. Joh.
Wagenaarstraat 6, 7541 XK,
tel. 4311568
De Ontmoetingsruimte van
de kerk is maandag tot en
met vrijdag van 10.00 -12.00
uur open. Tel: 053-4311568.
Het stiltecentrum van 10.00 -
16.00 uur.
Voor alle administratieve en
financiële zaken zie: kerkelijk
bureau.

Kerkelijk Bureau
Varviksingel 139, 7512 EK
Enschede
Tel. 053 4314464,
email: info@pgenschede.nl
Openingstijden:
maandag tot en met donder-
dag 9.00 - 13.30 uur,
Voor het aanvragen van huwe-
lijksbevestiging (tien weken
van te voren aanvragen), ver-
huizingen en vragen met
betrekking tot VVB/kerkelijke
bijdrage.

Bankrekeningen
Algemeen nummer:
NL52 RABO 0373 7192 64
Kerkbijdrage / Kerkbalans:
NL30 RABO 0373 7192 72
Collectemunten (zie ook
kader elders in dit blad):
NL38 ABNA 0592 2183 41
Kerk & Stad
NL93 RABO 0373 7193 02
Solidariteitskas
NL08 RABO 0373 7192 80
Collecten
NL77 RABO 0373 7192 99
Alle bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
Enschede.

Verhuur ook van andere
kerkgebouwen
Harry Vergunst, tel. 06-
33607367, email
harryvergunst@gmail.com

Koster
Gerry Ophuis - Gruppen,
E-mail
gerryophuis@gmail.com
Tel. 4315709, 06 40598612

Kerkrentmeesters
Secretaris: J. Sijtsma,
Postadres: Varviksingel 139,
7512 EK, Enschede,
E-mail: info@pgenschede.nl

Kerkenraad
Scriba: Sjoerd de Vries
Postadres: Varviksingel 139,
7512 EK, Enschede
Tel 06-47274565
E-mail ak@pgenschede.nl
Website: www.pgenschede.nl

Diaconie
Scriba: Arend Arensman
Postadres: Varviksingel 139,
7512 EK, tel. 4314464
aarensman52@gmail.com
www.pgenschede.nl/diaconie

Bankrekening Diaconie
NL06 ABNA 0445 2531 50 of
NL23 RABO 0373 7371 49 of
NL66 ABNA 0554 4765 92

Spullendienst
Petra Lagewaard, e-mail:
plagewaard@icloud.com

Predikanten
Ds E. Sonneveld.
Hulst 13, Borne (7621 WC)
ellensonneveld2@gmail.com
Tel. 06-48838079
Maandag vrije dag

Ds. J.D. Zuurmond,
De Braakweg 100 (7524 PH),
tel. 4359334,
jdzuurmond@pgenschede.nl
Vrijdag vrije dag.

Dringend een dominee
nodig? Huisbezoek gewenst
van iemand van de kerk
voor u zelf of voor iemand
anders? bel  06 - 3868 3282
of mail
pastoraatpge@gmail.com

Predikant voor
structurele hulpdiensten
Ds F.G. aan het Rot,
(voornamelijk voor pastoraat)
frederikus.aanhetrot@gmail.com
tel. 053-5747369
M.n. op maandag en dinsdag

Interim predikant
(niet voor pastoraat)
Ds J. van Holten,
tel. 06 44872075,
j.vanholten@protestantsekerk.nl

Vervoersdienst
  Elly Meerburg, 06-40755276
  of vandenzel@home.nl

 Bloemen
Lucie van der Worp
tel. 06-28822199
geldworp@outlook.com
Wil Brouwer
J.Brouwer1946@kpnmail.nl
tel. 4315626

Jeugdwerk
jeugdwerk@pgenschede.nl

Kindernevendienst
kindernevendienst@pgenschede.nl

Kinderoppas
speelweide@pgenschede.nl

Zondagsbrief
zondagsbrief@pgenschede.nl
kopij insturen donderdag
voor 20.00 uur

Berichten muurkrant
muurkrant@pgenschede.nl

Website
www.pgenschede.nl

Kopij Kerk & Stad
redactiekerkenstad@
pgenschede.nl

Bezorging Kerk & Stad
Enschede West, voorheen
wijk Apostel Thomaskerk:
J. Rooiman, tel. 06-10653483
/ 4311334; jan@rooiman.com

Enschede Noord-Oost, voor-
heen wijk Detakerk: R.B.
Grootenhuis tel. 4335222
J.H. Letsch tel. 4771744
hans.letsch@hotmail.com
Henk Heideman tel. 4333715
of 06-30105113
h.r.heideman@kpnmail.nl

Enschede Noord, voorheen
wijk Opstandingskerk:
D.G.B. Winters, Octantstraat 8
7521 KC Tel. 06-22384411

Enschede Zuid, voorheen
wijk Verrijzeniskerk
Mvr. Bijvank, tel. 4766641,
(Stroïnkslanden).
Mvr. Ekker, tel. 4782996,
(Wesselerbrink).

Enschede Zuid-Oost, voor-
heen Vredeskerk
Hans Mondria, tel. 4314736

Helmerhoek/OGH
Wilma van Staaveren-Staar-
man, tel. 06-27456008

zo  7  apr Deut. 2:2-15
ma  8  apr Deut. 2:16-25
di  9  apr Deut. 2:26-37
wo 10 apr 1 Joh. 1:1-7
do 11 apr 1 Joh. 1:8-2:2
vr 12 apr 1 Joh. 2:3-11
za 13 apr 1 Joh. 2:12-17
zo 14 apr Micha 4:1-8
ma 15 apr Psalm 4
di 16 apr 1 Joh. 2:18-27
wo 17 apr 1 Joh. 2:28-3:8
do 18 apr 1 Joh. 3:9-17
vr 19 apr Psalm 33
za 20 apr Joh. 10:1-10
zo 21 apr Joh. 10:11-18
ma 22 apr Psalm 65
di 23 apr Deut. 3:1-17
wo 24 apr Deut. 3:18-29
do 25 apr Deut. 4:1-9
vr 26 apr Deut. 4:10-20
za 27 apr Psalm 22:1-22
zo 28 apr Psalm 22:23-32
ma 29 apr Deut. 4:21-31
di 30 apr Deut. 4:32-40
wo  1  mei Psalm 107:1-9
do  2  mei Psalm 107:10-22
vr  3  mei Psalm 107:23-32
za  4  mei Psalm 107:33-43
zo  5  mei  1 Joh. 4:1-10

 Colofon
Eindredactie en
vormgeving:
Jan Schaake,
E-mail:
redactiekerkenstad@
pgenschede.nl
Website:
pgenschede.nl/kerkenstad

Advertenties:
Kerkelijk Bureau,
053 4314464
info@pgenschede.nl

Leden Werkgroep
Communicatie:
G. Doornekamp,
webmaster-gerard@
pgenschede.nl
M. Feddes, webmaster:
webmaster-meinco@
pgenschede.nl

P. ter Horst,
horst.p.ter@gmail.com
J. Schaake,
schaakejan@gmail.com
J.D. Zuurmond,
jdzuurmond@
pgenschede.nl
M. Vos,
zondagsbrief@
pgenschede.nl

Correspondentieadres:
Kerkelijk bureau Protes-
tantse Gemeente
Enschede,
Varviksingel 139, 7512
EK, tel. 4314464.

Drukwerk:
Drukkerij
Van Barne-
veld Dene-
kamp.

Kopij volgend
nummer

Het april-nummer van
Kerk & Stad verschijnt op
zaterdag 4 mei 2024. Kopij
moet uiterlijk woensdag 24
april in het bezit zijn van
de redactie, ’s middags
12.00 uur.
De kopij dient per email
(-bijlage) aangeleverd te
worden via
redactiekerkenstad@
pgenschede.nl Met de hand
geschreven kopij kan niet
worden verwerkt.

Foto’s en illustraties
graag apart aanleveren

in een zo groot
mogelijk formaat

(groter van 0,5 Mb)
en dus niet in een tekstdocument;

dan zijn ze te klein om goed
afgedrukt te worden.

Alle zeven dagen
Hoe wilt u Kerk &
Stad ontvangen?

Als u ingeschreven bent bij
onze gemeente, ontvangt u het
kerkblad automatisch en wordt
dit bij u thuis bezorgd. Maar
er zijn ook alternatieven:

Per email: Geef u op via de
website pgenschede.nl door in
de rechterkolom onder het
kopje ‘kerkblad’ op ‘aanmelden
voor K&S per e-mail’ te klikken.

Een pdf van Kerk & Stad is ook
vanaf daar te downloaden of
via pgenschede.nl/kerkenstad

Als bezoeker van onze kerk-
(diensten) kunt u vanuit de
ontmoetingsruimte een exem-
plaar meenemen.

Misschien wilt u Kerk & Stad
helemaal niet ontvangen.

Als u van één van deze alterna-
tieven gebruik wilt maken, dan
kunt u dat melden bij het
kerkelijk bureau.

U kunt zich daar ook aanmel-
den als bezorger van Kerk &
Stad voor u een maandelijkse
wandeling door uw buurt.

Nodig voor een sluitende begroting

Toezeggingen Kerkbalans 2024

Ontvangsten Kerkbalans 2024

Toelichting (selectie)
De eerste Johannesbrief
is een geliefd Bijbelboek
in de paastijd. Het onder-
richt ons in paaslicht en
liefde, zoals de profeet
Micha getuigt: ‘Hij zal
ons onderrichten, ons de
weg wijzen’ (Micha 4:2).
De lezingen van deze
week cirkelen om derde
paaszondag heen. Dan
komen ze volgens het
Oecumenisch leesrooster
allemaal bijeen: Micha 4,
Psalm 4 en 1 Johannes 1.
We maken omtrekkende
bewegingen rond vierde
paaszondag, Dan zingt de
Kerk Psalm 33 en 65 en
leest van de Goede
Herder, Johannes 10.
De Deuteronomiumlezin-
gen, over God die zich
een tot slaaf gemaakt volk
heeft toegeëigend om het
te bevrijden, bereiden ons
voor op vijfde paaszondag.

NBG-Bijbelleesrooster.

Caritas-Diaconie noodtelefoon
Soms heb je helemaal niets
meer, zelfs niet genoeg
eten. Soms is de nood echt
ontzettend hoog en weet je
niet meer hoe het leven van
jou en je gezin nu verder
moet. Op zo’n moment kun
je bellen met de noodtele-
foon:

06-38765054

Mogelijk dat u niet meteen
een vrijwilliger aan de lijn
krijgt maar een antwoordap-
paraat hoort. Spreekt u dan
in. De vrijwilligers, die de
telefoon beheren, zullen zo
spoedig mogelijk terugbel-
len. Samen met u wordt
daarna gekeken wat er
nodig is.
De grootste nood wordt

meteen gelenigd door
samen boodschappen te
doen. Ook kan er nog
verder gezocht worden naar
mogelijkheden om wat licht
te krijgen in een donkere
situatie.
De noodtelefoon is een
samenwerkingsverband
tussen de katholieke caritas
en de protestantse diaconie.

Bijbel op zondag
7  apr. 1ste na Pasen
Jesaja 26,1-13; 1 Joh. 5,1-6; Joh. 20,(19)24-31
14 apr. 2de na Pasen
Micha 4,1-5; 1 Joh. 1,1-7; Joh. 21,15-24
21 apr. 3de na Pasen
Ez. 34,1-10; 1 Joh. 3,1-8; Joh. 10,11-16
28 apr. 4de na Pasen
Deut. 4,32-40; 1 Joh. 3,18-24; Joh. 15,1-8
 5  mei 5de na Pasen
Jes. 45,15-19; 1 Joh. 4,7-21; Joh. 15,9-17
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In en rond de Ontmoetingskerk, het kerkgebouw op de hoek van de Varviksingel en de
Wagenaarstraat, organiseert de Protestantse Gemeente Enschede regelmatig activiteiten
waar, geheel vrijblijvend, iedereen welkom is.
Hiermee wil de Protestantse Gemeente Enschede een bijdrage leveren aan de Enschedese
samenleving op het gebied van bezinning en bezieling.

Ons parool is dan ook: Geloven in Enschede.
Zoals echte vrienden tegen elkaar durven zeggen “ik geloof in jou”, zo zeggen wij dat ook

tegen God en de samenleving.

Iedereen is dagelijks welkom in het Stiltecentrum of in de Ontmoetingsruimte van de kerk.

Welkom

Alle zeven dagen

Kerkdiensten
De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk

zijn weer fysiek toegankelijk, maar natuur-
lijk ook online te volgen via ons kanaal op

kerkdienstgemist.nl (op zondagochtend ook
te bereiken via pgenschede.nl)

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum is elke werkdag van 10.00 tot

16.00 uur geopend.

Gebed van de week
In de stilteruimte ligt wekelijks een nieuw
‘gebed van de week’ klaar, afgedrukt op een
klein briefje. Wie het wel eens gezien heeft,

heeft ook gezien dat de gebedsteksten vaak diep raken. De
teksten zijn er natuurlijk ook voor thuis. Wekelijks treft u
op de ‘voorpagina’ van onze website (pgenschede.nl) een
nieuwe tekstversie van het gebed aan.

Al vijf jaar elke vrijdagmiddag:
Coventry-gebed

Op 22 maart was het precies 5 jaar geleden dat we - samen
met een delegatie uit het Duitse Dülmen - in Enschede
met het wekelijkse Coventry-gebed voor vrede en verzoe-
ning zijn begonnen. Na dit eerste gebed reisde een Ensche-
dese delegatie met onze Duitse gasten mee naar Dülmen
om daar in de St.-Viktorkerk eveneens het Coventrygebed
te bidden. Zowel in Enschede als in Dülmen in aanwezig-
heid van leden van het gemeentebestuur.
De band met Dülmen ligt in het feit dat beide steden op 22
maart 1945 werden getroffen door een geallieerd bombarde-
ment en op zaterdag 23 maart waren we dus weer aanwezig
bij de herdenking van dit bombardement bij de Dülmense
St.-Viktorkerk, pal naast het stadhuis.

Ook de komende tijd komen we elke vrijdag bij elkaar van
13.15 tot 13.45 uur in de Wonne, Noorderhagen 25. Een
ieder is van harte welkom om aan dit laagdrempelige en
juist in deze tijd zo noodzakelijke gebed deel te nemen.

Zondag 28 april: Taizéviering
Elke vierde zondag van de maand is in de Ontmoetingskerk
een Taizé-vieringom 16.30 uur. Deze eenvoudige vieringen

geven ruimte aan stilte en persoonlijke ervaring en kenmer-
ken zich door de muziek en de vierstijl van Taizé.
Zie ook de voorpagina over de informatie- en inspiratiebij-
eenkomst op 9 april over de Taizé-reis van 21 t/m 28 juli
a.s.

 Elke werkdag 10-12 uur “Open Kerk”
De Ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk is elke
werkdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend voor een kop
koffie of thee en een praatje.

MiniBieb in de Ontmoetingsruimte
Het idee van deze kast is dat iedereen boeken die zij/hij wil
lezen kan meenemen. Heb je het boek uitgelezen dan kun
je deze terug- of doorgeven.
Indien u boeken over heeft die u graag wilt doneren, gelieve
deze dan niet zelf in de kast te plaatsen maar Henrieke te
contacteren. Dit om te voorkomen dat er dubbele titels in
een overvolle kast komen te staan.

Met leesgrage groet,
henrieke.meijer.hm@gmail.com 0648163522

Elke woensdag
Koffieochtend in de Apostel Thomaskerk

In de Apostel Thomaskerk kunt u elke woensdagochtend
van 10.00 tot 11.00 uur terecht voor een kop koffie of thee
en een gesprek.

Openingstijden Citypastoraat
Het Oecumenisch Citypastoraat op de hoek van de Oude
Markt en de Langestraat is ook in 2023 weer geopend.
Maandag tot en met vrijdag: 13.00-15.00 uur
Zaterdag 14.00-16.00 uur

Woensdagen 17 april en 1 mei:
Handwerken voor een goed doel

De handwerkgroep komt iedere eerste en derde woensdag
van de maand bij de elkaar van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie of thee en gezellige
gesprekken, worden er veel mooie dingen gehaakt, gebreid
en geborduurd.
We hebben weer een paar mooie doelen waar dit alles voor
bestemd is: Baby dekentjes en -mutsjes voor Ghana. en
Kinderkleding, genaaid, gebreid in alle maten voor Moldavië.
Garen, brei- en haaknaalden en patroontjes zijn aanwezig.
Houdt u van handwerken en gezelligheid, kom dan eens
langs op één van de woensdagochtenden. Aanmelden is
niet nodig.

Woensdagen 17 april en 1 mei:
Noabermaaltijd

Elke eerste en derde woensdag van de maand is er een Noa-
bermaaltijd, Voor die maaltijd kunt u zich vanaf de donder-
dag volgend op de vorige maaltijd aanmelden tot en met de
maandagochtend voor de betreffende maaltijd. Dat kan
ALLEEN telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur via 053-
4311568. U kunt niet meer dan 2 personen aanmelden.
De kosten zijn 3 euro. De inloop is om 17.30 en de maaltijd
start om 17.45 uur. U bent van harte welkom!

Team Noabermaaltijd

Vrijdag 19 april:
 Netwerkcafé 18-40-jarigen

Ook in maart komen we op de gebruikelijke derde vrijdag
van de maand bij elkaar. Op de al even gebruikelijke tijd
van 17.30 tot 19.30 uur. Een uitgelezen moment om met
leeftijdgenoten met een kerkelijke achtergrond bij te praten
over wat je zoals tegenkomt en bezighoudt.
In verband met de eenvoudige maaltijd is aanmelding
gewenst via de app of per e-mail bij Ineke van der Meulen
(inekevandermeulendejong@hotmail.com) of Jan Schaake
(schaakejan@gmail.com).

Woensdag 24 april:
Ouderenmiddag

Op woensdag 24 april is er weer een middag van 14.30 uur
tot 16.30 uur in de zaal van de Ontmoetingskerk.
Wij hebben dan dhr en mevr Heringa uitgenodigd. Zij laten
ons dia's zien met hun sledehonden. Met die honden zijn
zij jarenlang naar Zweden gegaan om daar grote tochten te
maken. Ook in wedstrijdverband.
Wilt u ook eens een middag bezoeken bel dan naar Diny
Wargerink, tel 4766378.

Met vriendelijke groet,
,,Het Bestuur"

Vrijdag 26 april:
 Meditatief wandelen

Vrijdag 26 april gaan we wandelen bij “Boerskotten”.
We verzamelen bij de Ontmoetingskerk om 13.30 uur.
Samen rijden we naar de parkeerplaats “Boerskotten”.
(hoek Postweg/ Koopsweg in Oldenzaal). Daar vertrekken
we om 14.00 uur.
Aanmelden hoeft niet. Deze keer houden we halverwege de
wandeling een pauze.
Gehoor geven aan de stilte en ruimte voor het “onver-
wachte” in Gods schepping.
Contactpersonen: Bernardien Kromhof, Wijtze Ekker, Inge
de Vries. Tel. 053-4782996. E-mail: lw.ekker@ziggo.nl

ALLEEN DEZE MAAND
Zondag 21 april: Pastarestaurant Jeugd & zo
Ook dit jaar organiseren we weer een Pasta restaurant in
onze Ontmoetingskerk; zondag 21 april gaan de jongeren
hard aan het werk om voor u heerlijke pastagerechten te
bereiden & serveren.
De opbrengst is natuurlijk weer voor de jeugdactiviteiten
(kamp/ activiteiten zoals The Passion, zie elders in dit blad)
en wordt daardoor bij u van harte aanbevolen!
U kunt iedere werkdag tussen 10 en 12 bellen om een
plekje te reserveren op telefoonnummer 053-4311568. Ook
liggen er inschrijfformulieren in de kerk.
Het restaurant is open van 16.30 tot 18.30 uur en hebben
geen tijdsblokken.
Kosten: €12,50 p/p (incl. koffie/ thee)
Alvast bedankt, en tot de 21e,

Hasta la Pasta!
Edwin en het kookteam

voor op vijfde paaszondag.
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Mensen van voorbij
Jan Keppels
Op donderdagavond 15 februari
2024 overleed Jan Hendrik Kep-
pels. Hij werd 88 jaar. Vier weken
verbleef hij in het Hospice te
Enschede. Tot bijna op het eind
bleef hij helder en alert, maar ‘het
was op’. Na een huwelijk van bijna
64 jaar laat hij Johanna van der
Woude als weduwe achter. Het
echtpaar ontving 1 dochter, Petra,
klein- en achterkleinkinderen.
Geboren aan de Molukkenstraat
op 29 april 1935 bleef de her-
vormde Jan Keppels zijn hele
leven dooplid van onze gemeente.
Hij had zogezegd ‘twee rechter-
handen’; motortechniek was zijn
passie. Tijdens de Hongaarse
Opstand in het najaar van 1956
verrichtte hij als onderhoudsmon-
teur zijn militaire dienstplicht –
toen nog tweeëneenhalf jaar.
Deze eenvoudige man kon van de
kleine dingen genieten: van een
voorjaarszonnetje in de achtertuin
tot een tekening van een achter-
kleinkind. Het gezin aan de Diek-
manstraat had het niet breed. Op
een goed moment kon man en
vader een plezierboot van polyes-
ter op de kop tikken en vanaf dat
moment bestond elk verlof uit
varen. ’t Schuitje van Zweedse
makelij werd gedoopt met de
naam ‘Second Lady’. In het
Hospice hing een kleine ingelijste
foto aan de muur…
Verknocht was Jan Keppels ook
aan zijn werk. Na z’n pensioen
ging hij nog twee jaar door.
Bekendheid kreeg hij als chef bij
Z.M.O.K.-school ‘Het Schip.’ Op
de leer-werkplaats ‘De Helling’
aan de Enschedese haven, knapte
hij midden jaren-70 met ‘zijn jon-
gens’ een oude schoener-aak uit
1912, genaamd ‘De Tukker’, om
tot een zeewaardige tweemaster.
Het 37 meter lange opleidings-
schip vaart nog steeds.
De levensboot van Jan Keppels is
in de haven gelopen en definitief
aangemeerd. Tijdens de crematie-
plechtigheid op 22 februari werd
stil gestaan bij de trouwtekst
waarmee op 14 april 1961 ds.
Reedijk in de Vredeskerk het
huwelijk van het jonge stel inze-
gende: vers 5 uit de 2e brief van
de apostel Johannes. Ik houd u in
deze brief geen nieuw gebod voor,
maar een gebod dat ons vanaf het
begin bekend is: laten wij elkaar
liefhebben. (Vertaling NBV).

Sterke onze goede God hen die
achterblijven. Vooral Joke Keppels
die zonder haar echtgenoot alleen
verder moet, terwijl haar mentale
en fysieke krachten afnemen. De
gedachtenis van de overledene en
de genoemde apostolische aanspo-
ring zij ons tot zegen.

ds. Frederikus aan het Rot

Annette van Zeben.
Op zondag 25 februari overleed
Annette vrij onverwacht in de leef-
tijd van 69 jaar.
Annette kwam 7 jaar na haar
broer ter wereld in Enschede aan
de Landbouwstraat. Na de lagere
school; op de middelbare school
liep ze stage bij de bibliotheek en
hier is zij blijven werken haar hele
werkzame leven; bijna 50 jaar.
Ook ging ze op haar 15e jaar al
met een groepje vrienden naar
Ierland. Fietsvakanties zijn een
andere liefhebberij van haar
geweest Zo fietste zij met een
vaste groep mensen in Zweden,
Israel, en Turkije.
Annette is jarenlang heel actief
geweest in de kerk. De Apostel
Thomaskerk was haar thuiskerk
voor zondagsschool, cantorij, mee-
werken aan Vesperdiensten door
blokfluit te spelen, en natuurlijk
de zorg voor de verspreiding van
de kerkkranten.
De laatste jaren werd het haar alle-
maal wat teveel. Zij werd steeds
benauwder en trok zich in haar
huisje terug. Veel mensen bekom-
merden zich om haar, maar ze
hield ook vaak de boot af. Haar
toestand verslechterde en daarom
is zij in het ziekenhuis opgenomen
waar zij op laatste zondag van
februari is ingeslapen.
Bij de crematieplechtigheid
hebben we geluisterd naar muziek
die zelf had gekozen en gelezen en
geluisterd naar overdenking over
Psalm 121.
Met een zegenbede is zij terugge-
geven aan haar Schepper.

Overgenomen van  ds Joh. Meyer
die de uitvaart heeft geleid

Jacob Hendrik van Delden
Op 27 februari is Jacob Hendrik
van Delden gestorven, in de leef-
tijd van vijfentachtig jaar. Afscheid
namen we van Jaap rondom
Psalm 23, de Psalm welke ruim
zeven jaar geleden ook centraal
had gestaan toen we afscheid

Advertentie

namen van zijn vrouw Henny, met
wie Jaap meer dan vijftig jaar lief
en leed had gedeeld. De ‘reis-
psalm’, zoals we het noemden,
sloeg daarmee allereerst op de
intens gedeelde levensweg. Jaap
en Henny waren ‘knettergek’ op
elkaar, een leven lang, aldus de
kinderen. En wat is het mooi als je
als kinderen dat kan zeggen,
omdat je het hebt mogen zien.
Maar de Psalm paste ook bij Jaap
zelf, de padvinder in hart en
nieren, die altijd actief verantwoor-
delijkheid nam voor de toekomst
van de club waar hij lid van was.
Dat deed Jaap vanuit een intens,
dapper, levensvertrouwen. “God
heeft wel een uitweg”, kon hij
zeggen, tot in de moeilijkste
momenten van bijv. Henny’s
ziekte toe. Als je in de basis zó in
het leven staat, dan is er altijd toe-
komst.
Jaaps laatste jaren waren moeilijk,
vanwege de verwarring, de mist,
waarin hij terecht was gekomen.
Maar kijk je door die mist heen
verder terug, dan zie je een mens
die heel gelukkig is geweest in zijn
leven. Ontspanning was daarin de
belangrijkste waarde. Zo hield hij
zijn gezin ook altijd voor. En hij
kon het zelf als geen ander. Genie-
ten van het kleine, van het goede.
Van de natuur. Van de zon. Van
de mensen om hem heen. En dat
dan ook genoeg laten zijn. Daar
ruimte en tijd voor máken. “Hij
laat mij rusten in groene weiden,
en voert mij naar vredig water”, zo
zingt de Psalm dan. Zo wilde Jaap
van Delden leven. Zijn gedachte-
nis zij nu tot zegen.

ds J.D. Zuurmond

Johannes Groote
In zijn vertrouwde omgeving over-
leed op zondagavond 10 maart
Hans Groote. Ook in die zin ver-
trouwd, aangezien deze Drentse
Twentenaar, sinds zijn komst naar
Enschede in de jaren-50, ver-
knocht was aan zijn woonomge-
ving in de wijken ’t Zwering, Stads-
veld en Bruggert. Tot 2002 waren
hij en zijn vrouw Stijn betrokken
lid van de gereformeerde Eudokia-
kerk. Hij diende ten tijde van ds.
Kruiswijk in het ambt en was een
tijdlang scriba van de kerkenraad.
Hans Groote werd te Hoogeveen
geboren op woensdag 1 mei 1935
als ‘achternakomertje’ in ‘n groot
gezin van acht. Vanwege zijn
longen en zwakke gestel bleef hij
heel zijn leven ziekelijk maar toch
werd Hans ouder dan de rest van
het gezin die de 88 jaren niet
haalde. Nog voor zijn huwelijk op
15 september 1962 met de twee
jaar jongere Stijntje Doldersum
doorliep hij in Zuidlaren zijn mili-
taire dienstplicht als infanterist op
de Adolf van Nassaukazerne. In
die tijd haalde zijn broer hem over
om ook naar Enschede te komen
en, net als hij, bij Blijdenstein te
komen werken. Deze werkgever
bouwde aan de Zweringweg wonin-
gen voor het personeel. En zo
gebeurde het dat Hans en Stijn als
echtpaar alhier neerstreken… Tot
zijn pensioen eind vorige eeuw
werkte hij bij de textielfirma. Ze

woonden verder nog aan de Aert
van der Neerstraat en Akkerstraat,
om vervolgens vanwege medische
redenen naar een appartement in
Woonzorgcentrum ‘De Hatteler’,
Gerard Terborghplein, te verhui-
zen, waar de weduwe nu achter-
blijft. Het echtpaar kreeg geen
kinderen.
Vanaf de zomer 2023 werd Hans
steeds meer bedlegerig. Sinds
begin november bezocht ik hem.
Begin maart liep het af. Op de
avond van de 10e is hij in zijn
slaap vredig gestorven. De uitvaart-
plechtigheid vond plaats op 16
maart in crematorium ‘Enschede.’
Familie typeerde de overledene als
‘n rustige, bescheiden, gemoede-
lijke Hoogeveen-er; eenvoudig,
trouw, sociaal en betrokken. Qua
kerkelijk leven vaak een klein
wereldje maar als het om vakan-
ties ging reislustig tot ver over de
grenzen. Bij de echtgenote over-
heerst dankbaarheid voor het vele
goede in de lange tijd same.
We luisterden te Usselo die zater-
dagmiddag in een moment van
verstilling naar de prachtige  Aria
“Sei stille dem Herrn” van Men-
delssohn en schonken aandacht
aan het slot van Psalm 4, n.a.v.
het fraaie laatste couplet in de
Liedboek-berijming van Muus
Jacobse – de tekst op de kaart: Ik
kan gaan slapen zonder zorgen, /
want slapend kom ik bij U thuis. /
Alleen bij U ben ik geborgen. / Gij
doet mij rusten tot de morgen / en
wonen in een veilig huis.
Stijn, we wensen je veel sterkte en
geloofsvertrouwen bij het verlies
van je levensgezel. Moge zijn
gedachtenis ons tot zegen zijn. Ga
met God en Hij zal met je zijn.

ds. Frederikus aan het Rot.

Jannie Woudstra.
Dinsdag 19 maart 2024 overleed
Jannie Woudstra – Beintema. Ze
werd 89 jaar en woonde de laatste
jaren met haar man Andries aan
de Bleekhofstraat. Afkomstig uit
het hoge noorden van Friesland
verhuisde ze met man en  kinde-
ren in 1960 naar Enschede,
omdat de vooruitzichten en moge-
lijkheden in vele opzichten daar
beter waren. Ze vonden werk in
de textiel en in de bandenfabriek
van Vredestein. Naast het regu-
liere werk werd Jannie in 1974
kosteres in de Apostel Thomas-
kerk. Met grote inzet en zorg
‘paste’ ze op kerk, als was het haar
nette voorkamer. Bijgestaan door
haar man maakte ze schoon,
ruimde op en zorgde dat de zaken,
zoals koffie, thee en koekjes op tijd
klaarstonden. Zelfs werd bij tijd en
wijle de toga van de predikant
geïnspecteerd of alle knoopjes nog
wel goed vastzaten en zo niet dan
werd daar wat aan gedaan.
Bij de uitvaartdienst in het crema-
torium hebben we stilgestaan bij
psalm 23, een psalm die haar dier-
baar was. Met name lieten we ons
aanspreken door het vierde vers:
‘Al gaat mijn weg door een donker
dal, ik vrees geen kwaad, want u
bent bij mij’. Dat donkere dal kun
je op verschillende wijzen ver-
staan. Als de moeiten van het

leven of als verdriet, omdat een
geliefde overleden is. Maar ook is
met dat donkere dal de dood
bedoeld. Dat is geen gat waar we
in vallen, maar een dal waar we
doorheen moeten. Zeker, het is
donker en angstig, maar we zijn
niet alleen, want de herder gaat
met je mee, ‘zijn stok en zijn staf
geven je moed’. En hij leidt je
naar groene weiden, waar beekjes
kabbelen die onze ziel verkwikken
– beelden van hoop en verwach-
ting.
We bewaren warme herinnerin-
gen aan Jannie Woudstra en
wensen haar man Andries, met
wie ze 71 jaar(!) getrouwd was
sterkte dit verlies te dragen.

Dick van Zijll Langhout

Jans Oving
Op 22 maart is Jans (Jos) Oving
gestorven, in de leeftijd van 62
jaar. Zo maar ineens, zittend op
de bank, hield zijn leven op. Met
familie, vrienden en heel veel col-
lega’s van de kwekerij van de
DCW namen we afscheid van Jos,
in grote verslagenheid. Vooral voor
zijn broers was de schrik zo groot.
De drie zonen Oving, Henk,
Gerard en Jos, die vier jaar
geleden hun moeder hadden
begraven, kenden een sterke
onderlinge band. Ze waren elkaar
door het leven heen tot grote
steun geworden. Met name met
zijn vrijgezelle broer Henk trok de
vrijgezelle Jos veel op. Elk
weekend aten ze samen, in het
oude moederlijk huis, waar Henk
was blijven wonen. Jos kookte
graag en uitbundig, levensgenieter
als hij was.
Wat ook door velen, ook op Jos z’n
werk, intens gemist zal worden is
Jos’ positieve karakter. Jos wist
altijd een positieve nuance aan te
brengen, hij zag altijd de goede
andere kant van de zaak, of het nu
om de toekomst van FC Twente
ging, of om de toekomst van ons
land.
Gemist zal ook zijn empathie
worden. Jos was heel meelevend.
Een ‘goed mens’, zo vatte de rouw-
kaart het samen. Fijn om mee
samen te zijn, als broer, als oom,
als collega, wat niet al.
Jos werd begraven op Goede Vrij-
dag. Een bewuste keuze van de
broers. Als we dan toch afscheid
móeten nemen, dan is dit de beste
dag. We lazen over het laatste
avondmaal: “Dit is mijn lichaam”.
God tastbaar dichtbij. Begraven op
Goede Vrijdag is begraven in het
besef dat met de dood de hoop
niet ophoudt. Dat is wat we Jos
mee wilden geven. En in diezelfde
hoop konden wij Jos met heel veel
liefde gedenken. Zijn gedachtenis
zij allen die van Jos hielden tot
zegen.

ds J.D. Zuurmond
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Hoofdartikel

Maar nu omgekeerd: Als de preek –
hoe wijs, inspirerend, bemoedi-
gend, hoopgevend, vermanend,
ruimtescheppend ook – niet meer
is dan mensenwoord, vergelijkbaar
met elk ander referaat of betoog,
als (en nu wordt het spannend) in
de preek niet ergens ‘God een
woordje meespreekt’, vervalt dan
niet de eigenlijke zin om naar de
kerk te gaan?
Ziedaar de grote theologische
vragen waar het in de dissertatie in
de diepte over gaat. Vragen welke
overigens tegelijk uiterst praktisch
zijn, zolang elke zondag opnieuw
ergens in de kerk nog wordt
gepreekt: Wat gebéurt hier nu
eigenlijk, wat dóen we hier eigen-
lijk, samen als voorganger en
gemeente?

Om het levende Woord
Meer aan de oppervlakte was mijn
onderzoek meer tastbaar. Centraal
in mijn onderzoek staat een uit
1948 daterend boek van K.H. Mis-
kotte, Om het levende Woord. Mis-
kotte was een van de belangrijkste
Nederlandse theologen van de
vorige eeuw. Aan mij was de verzor-
ging toevertrouwd van de opname
van dit oude boek in zijn zgn. Ver-
zameld Werk. Grofweg betrof dat
een drievoudige uiterst praktische
opdracht:
1. Het in beeld brengen van de

complexe ontwikkelingsge-
schiedenis van de tekst van het
boek. In zijn boek heeft Mis-
kotte in 1948 vier opstellen
samengebracht welke alle
reeds eerder verschenen
waren. Met het oog op die
samenvoeging vindt een ingrij-
pende redactie plaats, waar-
door 60% van de tekst van
1948 nieuw is. Maar soms is
ook eerder al een tekst door
Miskotte bewerkt. Sporen gaan

terug tot 1924! Fullcolour
worden uiteindelijk zes redac-
tielagen onderscheiden.

2. Het controleren, actualiseren,
vaak corrigeren en regelmatig
toelichten Miskottes verwijzin-
gen naar andere werken en
namen.

3. Het bij de tijd brengen van
verouderde taal. (En ja, daar-
voor moest ik dus ín de tekst
van Miskotte aan het werk.
Dat voelde als een zeer bijzon-
dere verantwoordelijkheid).

De zo tot stand gekomen nieuwe
uitgave van Miskottes boek is
formeel een bijlage bij mijn disser-
tatie. Maar die bijlage is wél ruim
twee keer zo dik als de dissertatie
zelf..

Mijn onderzoek
In de dissertatie doe ik allereerst
verslag van mijn redactiewerk en
het daarvoor verrichte speurwerk.
Maar vooral ga ik met de nieuwe
uitgave aan het werk. Daarvan wil
ik drie op elkaar ingrijpende voor-
beelden geven:

1 . Aandacht voor de eigen taal
van de Schrift
Nu we precies kunnen zien uit
welk jaar welke passage stamt,
zien we veel scherper dan voor-
heen de invloed van de maat-
schappelijke ontwikkelingen op de
ontwikkeling van Miskottes tekst.
Uiteindelijk zijn tekstfragmenten
aan te wijzen welke stammen uit
resp. 1928, 1931, 1934, 1941,
1942, 1948. Dan praten we dus
over de periode van de opkomst
van Hitler tót aan het begin van
de naoorlogse wederopbouw – en
álle ellende die daartussen lag.
Miskotte was een uiterst gevoelig
waarnemer van de maatschappe-
lijke ontwikkelingen. En welke
sporen hebben die waarnemingen
nagelaten in zijn teksten?
Dan zie je hoe Miskotte in de ver-
schillende tijden alleen maar drin-
gender onderstreept hoe belang-
rijk het is dat we in de kerk leren
luisteren naar de, wat hij noemde:
anti-heidense stem van de Schrift.
Voor Miskotte is dat bij uitstek een
bron van ‘betere weerstand’.
Tegenover de Nazipropaganda van
de jaren dertig stelt de Schrift een
andere, geheel eigen taal. Tegen-
over de leuzen van economie en
technologie van de naoorlogse
samenleving, met alle verharding
die daar het gevolg van is, stelt de
Schrift een ander narratief,
waarin een veel humaner mens-

“E
en Godswoord in mensentaal” – die titel slaat kortgezegd op de preek.
De preek, die sinds de reformatie een kernmoment is in de protestantse
eredienst. En proef met die uitleg op zak de titel nogmaals… – ‘een

Godswoord in mensentaal’ – dan voel je de spanning. De preek als ‘mensentaal’ –
ja, dat snappen we. Hoe anders zouden wij kunnen communiceren? Maar de preek
als ‘Godswoord’… dan wordt het ingewikkeld. Dan voelen we weerstand: is dat niet
té aanmatigend, is dat niet in feite blasfemisch, en wordt het niet levensgevaarlijk
als mensen beweren Gods Woord te spreken? Goede vragen!

Een Godswoord in mensentaal
‘lekenpraatje’ voorafgaand aan de verdediging

beeld doorklinkt. En is het, zo
gezien, in feite geen maatschappe-
lijke noodzaak, dat onze mense-
lijke eigenmachtigheid, die zo des-
tructief blijkt, wordt doorbroken
door een Woord van buiten?!
Ziedaar de heilzame belofte van
‘een Godswoord in mensentaal’.

2. Bijbelse ‘Grondwoorden’
We kunnen in de nieuwe kleuren-
editie van Miskottes boek ook veel
beter dan voorheen de ontwikke-
ling van Miskottes gedachten
volgen. Bijvoorbeeld als het gaat
over die noodzakelijke aandacht
voor de eigen taal van de Schrift.
Hoe doe je dat concreet? Gaande-
weg door Miskotte toegevoegde
citaten laten de toenemende
invloed op dat punt zien van theo-
logen als Buber en Rosenzweig.
Van hen leert Miskotte het belang
van wat zij noemen de ‘grondwoor-
den’. Bijbelteksten werken onont-
koombaar vervreemdend. Niet
alleen doordat ze zo oud zijn.
Meer nog door hun pretentie iets
te vertellen over God, iets te
bemiddelen ván God. Dat is een
heilzame vreemdheid, zo onder-
streept Miskotte: de Bijbel vertelt
ons écht iets anders en doorbreekt
zo ons zelfgesprek, onze ver-
meende autonomie. Maar die
vreemdheid is ook kwetsbaar – we
kunnen als mensen haast niet
anders dan het gehoorde aanpas-
sen aan de ons bekende catego-
rieën van denken en waarnemen –
meer van hetzelfde dus. En
precies daarom zijn die ‘grond-
woorden’ zo belangrijk, aldus Mis-
kotte. ‘Grondwoorden’ – dat zijn
terugkerende Bijbelse kernwoor-
den, waarin je bij uitstek de
vreemdheid, het anders-zijn van
de Bijbelteksten proeft. Ze zijn
weerbarstig omdat ze afwijken van
het bekende. Maar in hun herha-
ling laten ze ook iets merken van
de innerlijke eigen structuur van
het Bijbels denken. Miskotte
noemt ze een patrijspoort. Een
bemiddelend doorkijkje in een
ondoordringbare wand tussen
twee van elkaar gescheiden werel-
den. De wereld van God… en de
wereld van mensen. De wereld
van Godswoord en van mensen-
taal… De grondwoorden leren ons
nieuwe taal, ook voor vandaag.

3. De ‘eucharistische kracht’ van
de preek
Een derde voorbeeld van nu waar-
neembare theologische ontwikke-
ling binnen de zich ontwikkelende
tekst betreft Miskottes ‘sacramen-
tele visie op de preek’. De preek
neemt in de protestantse ere-
dienst de positie in welke in de
katholieke mis toekomt aan de
eucharistie, zo schrijft Miskotte, in
een paar regels al in 1924, als
beginnend predikant in het kerk-
blaadje van het Zeeuwse Kortgene.
Maar door de jaren heen wordt dit

kleine oerfragment uitgewerkt tot
een dragende gedachte voor het
gehele boek. Het is, voor liefheb-
bers, echt fascinerend om die
beweging zich nu voor je ogen te
zien voltrekken.
Maar wat bedoelt Miskotte nu,
met wat hij noemt “de eucharisti-
sche kracht van de preek”? De
kern van de eucharistie is ‘wezens-
verandering’. Gewoon aards brood
wordt goddelijk lichaam, gewone
drinkbare wijn wordt heilig bloed.
Die beweging is kenmerkend voor
de God waarvan de Schriften ver-
tellen. Het is de beweging van de
menswording. De onkenbare God
wil door mensen gekend zijn, tast-
baar tegenwoordig. Zijn Woord wil
verstaanbaar zijn voor mensen, en
wil dus klinken in mensentaal.
Zijn Woord gebéurde in de
geschiedenis van de door Mozes
geleide Uittocht. Dat woord, zíjn
Woord, klinkt door in het verhaal
zoals dat in de Bijbel over Mozes
wordt verteld. En dat woord, nog
steeds zíjn Woord, zal ook door-
klinken als wij op zondagmorgen,
midden in onze actualiteit, samen
ons door dit verhaal laten gezeg-
gen, als wij werkelijk leren lúiste-
ren. Dat dát gebeuren zal, dat is
de verwachting waarop alle predi-
king is gestoeld. Zijn Woord wil
spreken, hier, nu, tot ons, in
gewone kwetsbare, eindeloos mis-
bruikbare, mensentaal, en niet
anders!

Wetenschap
En is met dit beroep op ‘God’ theo-
logie nog wel wetenschap? Mis-
kotte zou zeggen: Bij uitstek! Juist
de kwetsbaarheid van het Gods-
woord laat onontkoombaar zien
hoe gevaarlijk mensenkennis altijd
weer is. Want heeft niet álle men-
selijke kennis de neiging om de
waargenomen werkelijkheid te
reduceren tot het bekende, tot het
beheersbare, tot het winstge-
vende? De theologie weet als geen
andere discipline dat ze ‘God’ – als
de Ánder, als de Vreemde – zou
ontkennen als ze het Woord,
waarvan ze leeft, voor haar eigen
karretje spant. En hopelijk kan de
wetenschap daarom aan de theolo-
gie een werkelijke openheid en
ontvankelijkheid leren voor het
geheimenis van het woord, van de
waarheid, van het leven, waarvan
uiteindelijk alle mensenkennis
getuigt.

Jaco Zuurmond

Promotieplechtigheid
De publieke verdediging van het
proefschrift van Jaco Zuurmond
vindt plaats op maandag 15 april
a.s. om 15.45 uur in het Audito-
rium van de Vrije Universiteit te
Amsterdam.
Zie tevens jdzuurmond.nl
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Niet zonder ons

T oen vanwege de coronamaatregelen de mogelijkheden beperkt waren om nader
met elkaar kennis te maken, schiep Kerk&Stad daar ruimte voor. Daartoe is
een oude rubriek in een nieuw jasje gestoken waarbij zowel bekende als

minder bekende gemeenteleden de revu zullen passeren. Ook nu de corona-maatregelen
zijn opgeheven, gaan we daarmee door. Met deze maand wederom een lid van de
Cantorij, Jannie Krol.

Zing
Op het voortgezet onder-
wijs, wat toen ULO

heette, vroeg een onderwijzer of ik
goed kon zingen. Ik wist het niet
en was me er ook niet bewust van.
Tot ik zittend en zingend in de
Oosterkerk zat. Dichtbij zat een
mij bekende, Henny Maatman. Zij
vroeg of ik mee kon gaan naar de
cantorij, om te zingen. Dat heb ik
gedaan. Ik vond het spannend en
eigenlijk best eng, en ben voorzich-
tig bij de alten begonnen. Nu zing
ik bij de sopranen en vind het
leuk. Vooral het leren en oefenen
van de liederen. Omdat ik geen
noten kan lezen, moet ik het van
noten zien en met mijn herinne-
ring doen. Ook luisteren helpt. En
daarmee vind ik het samen zingen,
leuk..

Vecht
Vechten heb ik niet
geleerd, dat mocht niet.

Onze opvoeding was en is verstan-
dig en lief zijn met en voor elkaar.
Opkomen voor jezelf is wel belang-
rijk, maar vechten? Blijf ik moei-
lijk vinden. Als men het nodig vind
om te gaan vechten, ben ik weg.
Daarmee geef ik het mij geleerde
ook door aan de volgende genera-
tie. Denk ik.

Huil
Huilen vind ik een kwets-
bare  emotie, die ontstaat

bij verdriet van verschillende erva-
ringen. Soms zijn woorden al
genoeg om geraakt te zijn. Huilen
om het verlies van dierbaren.
Ouders, kinderen, vrienden of
andere familieleden. Soms moet je
iets doen, om je situatie te verbete-
ren. Ik heb een scheiding moeten
doen, om de situatie te verbeteren,
voor onze twee kinderen en mij.
Dat was heel moeilijk en kostte
verdriet. En huilen, komt daar dan
ook bij. Na het huilen, toch maar
doorgaan.

Bid
Er wordt wel gezegd:
bidden doe je in de kerk.

Als meisje in een jong gezin, lang
geleden, werd er bij ons thuis op
zondag aan tafel gebeden. Ik weet
niet eens meer, wie  van mijn
ouders dat deed. Het was een kort
zinnetje. Heer, zegen deze maal-
tijd, amen. Ooit is het bidden ver-
waterd en ging het voorbij. Als ik
alleen eet, vergeet ik ‘t bidden
makkelijk, of ik bid in stilte

Lach
Lachen doe ik graag en
dat gaat bij mij bijna van-

zelf. Ik zie altijd wel de humor.

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Samen lachen is ook heel gezellig.
Men zegt, dat het gezond is. Maar
er kunnen redenen zijn om niet te
lachen.  Wat er om mensen heen
en in de wereld gebeurt is ook niet
altijd om te lachen. Al het geweld,
wat mensen elkaar aandoen.
Waarom?

Werk
Ik ben begonnen in de
textiel, in de confectiebe-

drijven Blom en Eurodress. Thuis
naaiwerk gedaan. Daarna nog een
carrière gedaan in de thuiszorg.
Daar ben ik begonnen als huishou-
delijke hulp. Toen was er de moge-
lijkheid om een opleiding te doen.
Dat was de verzorging. Op mijn
vijftigste, ging ik nog voor de oplei-
ding IG. Dat staat voor Individuele
Gezondheidzorg. Het is een opvol-
ger van de Zieken Verzorgende.
Dat heb ik dan tot aan mijn pensi-
oen gedaan, in de thuiszorg.

Bewonder
Als tiener had ik bewonde-
ring voor een muziek

groep, dan was je fan. Ik was fan
van de Beatles. Hoe krijgen ze het
voor elkaar, om zoveel jongeren
“gek” te krijgen. Ik keek vol ver-
wondering naar de gillende
menigte. Ik was te nuchter daar-
voor. Mijn bewondering gaat nu
uit naar de mensen, die de krant,
Kerk&Stad in elkaar zetten. Ik
denk, dat het een behoorlijke klus
zal zijn. Zodat de krant op tijd af
is, om de lezers te laten weten,
wat er gebeurd is. Of wat er nog
aan komt. Wat gebeurt er allemaal
in of rond de kerk in deze periode,
Pasen.

Paasgroet INLIA: het verschil

V orig jaar schreef ik jullie met Pasen over de vele vrijwilligers in de
crisisopvang van asielzoekers, die elkaar vonden dwars door kerken,
geloofsgemeenschappen en denominatiegrenzen heen. Mensen van allerlei

verschillende kerken werkten en werken samen in de opvang. Een lichtpunt in een
samenleving die zo verdeeld lijkt te zijn.

We zijn nu één Pasen verder en ik
zou graag zeggen: Vrolijk Pasen
voor iedereen. Voor alle mensen op
de vlucht, die een plek zoeken om
lichaam en geest te laten uitrusten.
Voor alle mensen, waar dan ook, die
hen tot steun zijn. De trieste reali-
teit is echter dat we nog steeds geen
oplossing hebben voor onze tekort-
koming om mensen die veilige plek
te bieden om zich te ruste te leggen.
Ons land staat zesde op de lijst van
de gelukkigste landen ter wereld.
De zesde meest gelukkige bevolking
ter wereld. In dat land moet het
toch mogelijk zijn ontheemden,
asielzoekers, vluchtelingen een bed
te bieden? We denken nu dat de
‘overspoeld’ worden en daarom
plaatsgebrek hebben, maar de
cijfers wijzen iets anders uit.

Cijfers
Op het moment dat ik dit schrijf
vangt het COA 68.641 mensen op
in 271 verschillende locaties. Van
hen verblijven 33.830 in 87 regu-

liere asielzoekerscentra, en 26.643
in 184 noodopvanglocaties. Dat zijn
locaties die volgens het COA niet
voldoen aan haar eigen kwaliteits-
normen. Daarnaast zorgt het COA
voor nog 8.168 mensen die elders
verblijven, bijvoorbeeld in een tijde-
lijke gemeentelijke opvang of via de
‘logeerregeling’. Voor meer dan de
helft van alle asielzoekers heeft het
COA dus geen plek in reguliere
azc’s!1

Dat is heel anders geweest: in 2001
werden in gewone azc’s 83.801
mensen opgevangen, tweeënhalf
keer zoveel als nu. Het is droevig te
bedenken dat we er vanaf de zomer
van 2022 niet in zijn geslaagd om
zelfs maar in de buurt te komen van
het aantal plekken dat we nodig
hebben.
Inmiddels weten we dat grootscha-
lige opvang veel negatieve effecten
heeft. Er is ook geen draagvlak voor,
een van de redenen waarom
gemeenten huiveren. Wij hebben
met anderen een plan ontwikkeld –

Plan ’t KAN – voor kleinschalige
opvang. Waarin ook maatregelen
zitten om asielzoekers snel aan
banen te helpen.

Aanpassen
Het levert 2 miljard op als asielzoe-
kers onbelemmerd mogen werken,
berekende onderzoeksbureau SEO
recent. Vorig jaar startte INLIA
'Project Werk'. Heel kleinschalig,
maar heel bemoedigend. Diverse
mensen in onze crisisopvang, o.a.
in Vries, Tynaarlo en Groningen,
hebben nu een baan. Dat geeft
energie. Ze voelen zich weer onder-
deel van een samenleving.
Als ik naar die crisisopvang in Vries
en Tynaarlo rijd, kom ik over een
rotonde waar beelden van schapen
staan. Eenvoudige rotsblokken
waar een klein beetje metaal op aan
is gebracht, en ineens is het een
schaap. Ik word daar altijd heel
vrolijk van, van die schapen. Soms
rijd ik met een collega een extra
rondje: kijk eens hoe simpel en hoe
mooi.
We hebben er 3 miniatuurtjes van
op de vergadertafel staan. Het is
maar een hele kleine aanpassing op
iets bestaands, maar die maakt alle
verschil; maakt van een stuk steen
en wat metaal een kunstwerk. Het

hoeft niet altijd groot, bedoel ik
maar.
Onze crisisopvangen – zowel die in
de kerken als die in eigen beheer
van INLIA - zijn klein, maar ze
maken voor de mensen die er zitten
alle verschil.2 Inmiddels heb ik een
rij van uitnodigingen van gemeen-
ten om te overleggen om kleinscha-
lige opvangen te realiseren.
Zodat er geen mensen meer voor
de poorten van het aanmeldcen-
trum in Ter Apel hoeven te liggen.
Zodat we in gemeenten weer naar
elkaar kunnen en mogen omzien.
Zodat sommige vluchtelingen die
het vertrouwen kwijt waren, weer
hoop vinden.

Hoop
Met Pasen mogen we allemaal weer
hoop vinden. Hoop op de toekomst.

Met de opstanding van onze Heer,
die ons laat zien dat het leven over-
wint.
Ik wens ieder van u een gezegend
Pasen.

Met warme groet,
John W.R. van Tilborg,

directeur INLIA

Noten
1 Het beeld dat we ‘overspoeld’ zouden
worden met asielzoekers klopt ook om
een andere reden niet: uit cijfers van
het CBS en de IND blijkt dat asielzoe-
kers slechts 14,5% van de totale immi-
gratiestroom in 2023 vormden, de
overige 85,5% zijn met name kennis-
en arbeidsmigranten.
2 Terzijde: we hebben inmiddels met
elkaar ruim 110.000 overnachtingen
gerealiseerd.
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Terugblik Veertigdagentijd
Paasgroetenactie

I eder jaar organiseert de Protestantse Kerk in Nederland de Paasgroetenactie.
Het thema van de Veertigdagentijd 2024 was: 'Ga mee'. In navolging van Jezus
ontmoeten vele mensen uit allerlei culturen en achtergronden elkaar, die samen

hun geloof in God delen en naar elkaar omzien.

Vanuit deze gedachte hebben wij
ook dit jaar weer meegedaan aan
de Paasgroetenactie. De afbeel-
ding op de kaart van dit jaar is
gemaakt door een gedetineerde
vrouw in Zwolle. Het beeldt de
opstanding van Jezus uit: uit de
duisternis opent zich de weg naar
het licht. Zo is ook deze actie
bedoeld: een welgemeende groet
aan hen die in een donkere tijd
verblijven. Bovendien, door de
dubbele kaart die we gebruiken,

worden ook de gedetineerden in
staat gesteld om zelf een groet aan
hun dierbaren te sturen. Het uit-
delen van de kaarten aan de gede-
tineerden met Pasen is altijd weer
een feestelijke gebeurtenis.
In totaal hebben we dit jaar vanuit
de Ontmoetingskerk 70 kaarten
verstuurd! We hopen dat onze
deelname aan de Paasgroetenactie
een teken van licht mag zijn in de
levens van de gedetineerden. Veel
dank voor uw deelname!

Eenvoudige maaltijd

Z oals ieder jaar organiseerden we ook dit jaar weer een eenvoudige maaltijd.
Deze vond plaats op donderdag 7 maart. Onder toeziend oog van Erwin
Klaver kookten we een heerlijke Chili sin carne en vulden we deze aan met

rauwkost en Tzatziki.

Met ruim 20 mensen hebben we
gegeten, hebben we tijdgenomen
voor bezinning, geluisterd naar
muziek en zijn we het gesprek aan-
gegaan over hoe we het woord van
vrede en verzoening kunnen uit-
dragen, juist ook tijdens de Veertig-
dagentijd. Ook vroegen we ons af
wat vrede of verzoening voor ons
betekent in het dagelijks leven en
dachten we na over voorbeelden
waarin we ons ingezet hebben voor
vrede en verzoening. Een bijzon-
dere maaltijd, waar we gevoeg
mochten worden met een maaltijd,
met woorden en met elkaars gezel-
schap.
Een hartelijke dank aan iedereen
die geholpen heeft met de organisatie en aan alle aanwezigen!

Veranderdagen
A ls groep van acht vrijwilligers vanuit de Ontmoetingskerk stonden we vrijdag

22 maart allemaal keurig om 9 uur klaar op het aangegeven adres.
Klaas Boersma, de projectcoördinator vanuit stichting Present stond ons

samen met twee medewerkers van woningcorporatie Ons Huis al op te wachten met
een hele kar vol gereedschap waarmee we de klus konden klaren. Het doel was om een
mevrouw te helpen die zelf de zorg voor haar tuin niet meer overzag.

Toen we aankwamen werd duide-
lijk dat we flink aan het werk
konden. De tuin was volledig dicht-
gegroeid. Gelukkig was het voor-
tuintje al eerder die week door
scholieren kort gesnoeid. Voor ons
dus de uitdaging de achtertuin
onder handen te nemen.
Iedereen had er zin in want al snel
zaten we met smart te wachten op
de container waar het afval in kon.
Met vereende krachten was het
goed werken en liep het gesmeerd.
Als extra motivatie werden we tus-
sendoor getrakteerd op een
lekkere bak koffie/thee, heerlijke

versnaperingen en kregen we ook
nog bijval van de buurtjes.
Al met al een super gezellige
ochtend met het idee iemand te
hebben kunnen helpen die dat
hard kan gebruiken. We gingen
dan ook met een goed en voldaan
gevoel naar huis. En spreekt de
schrijfster namens de groep;
ondanks de spierpijn hier en daar..
zeker voor herhaling vatbaar!

Geert de Leeuwhuis
Zaterdag 23 maart is een andere
groep vrijwilligers vanuit de Ont-
moetingskerk aan de slag gegaan

met een sociaal project bij het
Geert de Leeuwhuis, onderdeel
van Interaktcontour, waar
mensen wonen met  niet aangebo-
ren hersenletsel. Na een korte
presentatie door de mensen van
de dagbesteding gingen we aan de
slag met de bewoners. De ochtend
vulde zich met het doen van spel-
letjes, wandelen, tekenen en
bakken. Het was een bijzondere
ontmoeting waarbij soms volop
gepraat, gegrapt en gelachen of
soms gewoon in stilte iets samen
gedaan werd. De ontmoeting
nodigde ons uit om op een andere
manier dan gewoon contact te
maken en te communiceren.
Kortom om uit je comfortzone te
komen! De activiteit werd afgeslo-
ten met de lunch, waarbij vrijwilli-
gers hielpen in de verschillende
huiskamers. We gingen naar huis
vol met nieuwe ervaringen en
terugkijkend op een zinvolle och-

tend.

Oecum. sobere maaltijd
Met warme groet,

John W.R. van Tilborg,
directeur INLIA

overige 85,5% zijn met name kennis-
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Ontmoeten in de kerk

BIJZONDERE ONTMOETINGEN
Kent u het nog? Het lied "Mijn Gebed" van Dc Lewis:

Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk
'k Loop zomaar binnen Heer, net van m'n werk
Niet voor de priester Heer, of het antiek
Ik kom alleen maar hier, voor de muziek..

In dat lied ging het nog over iemand die kwam luisteren naar de
muziek; de realiteit van de Ontmoetingskerk is dat mensen de
kerk “zomaar” binnen komen lopen met het verzoek te mogen
spelen. In de vorige aflevering van deze rubriek schreven we al
over een Tsjechische student die in februari de Ontmoetings-
kerk was binnen komen lopen en uiteindelijk Marjan Vleeming
op de vleugel heeft mogen begeleiden. In maart meldde zich
een buurtbewoner in de kerk die voorheen veel orgel heeft
gespeeld en dat nu erg miste. Of hij zo af en toe - als de kerk
toch open was - ons orgel mocht bespelen. Het is hem toege-
staan en zo klinkt tegenwoordig tijdens de koffie-ochtenden
orgelmuziek waar anderen weer naar kunnen komen luisteren.

UIT DE KERKENRAAD
Op donderdag 21 maart stond de vergadering van de kerken-
raad vooral in het teken van het bouwen aan de Protestantse
Gemeente Enschede!
Ds Jaco Zuurmond kwam vertellen over zijn voorbereidingen
van diensten rond de paastijd, het pastoraat wat hij weer deels
heeft opgepakt en natuurlijk hoe het gaat met het studentenpas-
toraat. Het werken doet hem goed en dat is erg mooi om te
horen. Het studentenpastoraat wordt ingericht in samenwerking
met de stichting Studentenplein Enschede (SPE). Het SPE kan zo
weer het hart vormen van het studentenpastoraat. Het is natuur-
lijk een zoektocht naar manieren waarop dit pastoraat van bete-
kenis kan worden voor studenten en wie weet ook andere jonge-
ren. Met Jaco in de rol van ’studentenpastor’ hebben we als PGE
er alle vertrouwen in dat het ons samen gaat lukken.
Barend van der Meulen kwam langs om te praten over ideeën
om bijvoorbeeld zelf ook als lid van de kerkenraad mee te
bouwen aan het pastoraat. De gesprekken worden vervolgd ook
in relatie met wat de beleidsplancommissie aan ons als PGE gaat
voorstellen.
De beleidsplancommissie kwam zelf ook langs om de tussen-
stand te presenteren. De commissie zal zelf maandelijks in
Kerk&Stad vertellen wat de ontwikkelingen zijn. De kerkenraad
waardeert het wel enorm dat ook zij zo wordt meegenomen in
al die keuzes die voorliggen. Het werken aan zulke plannen is
immers ook al erg de moeite waard. Ook hier een oproep aan
alle leden van de PGE, u dus! Plannen worden nu gesmeed. Het
is nu de kans uw ideeën in te brengen. Er is een fysieke ideeën-
bus in de kerk; er is een emailadres en er zijn elke zondag com-
missie leden bij de koffie. Grijp uw kans!
Onze ds Ellen Sonneveld is (als u dit leest) op paaszondag weer
voorgegaan. We hopen dat zij ook hiermee energie en plezier
terugvindt om weer mee te gaan doen. We kunnen niet wach-
ten, maar haast is een hele slechte raadgever! Als kerkenraad
zullen we ook namens u ons uiterste best doen weer de samen-
werking op te pakken.
We proberen naar aanleiding van onder andere de gemeente-
avond in december 2023 om informatie vanuit de kerkenraad
uit te wisselen en gesprekken met u allen te voeren over
keuzes, dilemma’s en kansen. We hopen dat ze u passen! Ook
de komende weken komen we weer terug met bijvoorbeeld de
meedenktafels en met kort nieuws uit de kerkenraad bij de kof-
fietafels. We zullen proberen dit ook met de beleidsplancommis-
sie verder op te pakken. Het motto zal zijn: ‘We bouwen
samen’. Laat weten wat u ervan vindt en doe mee!
Er zijn verschillende personele ontwikkelingen. We hebben het
contract met onze interim-predikant Johan van Holten met drie
maanden verlengd tot eind juni en tegelijkertijd in omvang van

18 naar 8 uur teruggebracht. Zo kan hij mooi betrokken blijven
in de beleidsplancommissie, ons bijstaan in de verschillende
organisatiekeuzes, meedenken in de profielschets(en), en mee-
werken in situaties die daarom vragen. Ook verlengen we het
contract met ds Frederikus aan het Rot met drie maanden. Zo
kunnen we in deze ‘tussenperiode’ toch in ieder geval blijven
doen wat in ieder geval moet gebeuren. Het slechte nieuws is
dat Mathijs Kraan in overleg met het College van Kerkrentmees-
ters heeft besloten te stoppen als cantor. Een groot verlies voor
ons als Ontmoetingskerk! Hij heeft veel jaren zijn rol als cantor
met verve vervuld. Hij was verantwoordelijk voor de cantorij,
muziek in de kerk, periodeliturgieën, Taize vieringen en nog
veel meer. We komen hier zeker nog op terug. Maar in ieder
geval alvast: Mathijs ontzettend bedankt!
Al met al voor het grootste deel een bouwvergadering. Iedereen
die zo meebouwt, ontzettend bedankt!

Uw scriba,
Sjoerd de Vries

VAN DE BELEIDSPLANCOMMISSIE
De beleidsplancommissie is sinds de vorige uitgave van
Kerk&Stad twee keer bij elkaar geweest en wel op 26 februari en
18 maart. Verder is de commissie in de kerkenraadsvergadering
van 21 maart op bezoek geweest om haar vorderingen te
bespreken en te toetsen aan de verwachtingen van de kerken-
raad.
Het belangrijkste agendapunt in de vergadering van 26 februari
was de bespreking van het resultaat van het inspirerende
overleg met de gemeente na de kerkdienst van 11 februari.
Daarin waren een viertal stellingen voorgelegd. De belangrijkste
conclusies uit de ingevulde formuleren waren de volgende:
● De stelling over de voorgestelde kernwaarden (geloof, hoop,

liefde, vertrouwen, ontmoeten en hulp) had overduidelijk
draagvlak en kan zo overgenomen worden. Daarmee gaan
we verder, waarbij we met de eerste drie kernwaarden aan-
sluiten bij het door de PKN landelijk gebruikte ‘Vindplaats
van geloof, hoop en liefde.’.

● Ook de stelling dat we ons in de eerste plaats op de jeugd en
jongeren moeten richten had heel duidelijk draagvlak. Dit
vanwege onze toekomst en ons bestaansrecht.

● De stelling over de vorm van ons pastoraat hadden we
bewust zo geformuleerd dat deze prikkelde tot discussie. De
duidelijke conclusie uit de reacties is dat ons pastoraat op
aanvraag moet worden aangeboden, maar daarnaast zeker
ook zonder dat mensen daarom expliciet vragen. Vooral
ouderen willen dat laatste graag. Bij het opzetten van het pas-
toraat zullen we daarmee rekening houden.

● De reacties op de stelling dat er meer aandacht voor geloofs-
verdieping moet zijn, laten zien dat die behoefte er is. Maar
de reacties laten ook zien dat het nog niet meteen duidelijk
is hoe dit er moet uitzien. Dit zullen we samen met de
gemeente verder gaan bespreken en onderzoeken.

Ook hebben we in deze vergadering het huidige aanbod van
activiteiten van onze gemeente nogmaals doorgenomen. We
hebben daarbij bepaald waarmee we verder kunnen en wat we
moeten veranderen, vernieuwen, versterken of verder moeten
onderzoeken.
De vergadering 18 maart stond vooral in het teken van de voor-
bereiding op de ontmoeting met de kerkenraad. De focus heeft
daarbij gelegen op de door ons geformuleerde missie, de kern-
waarden daarin, de vragen waarvoor we staan en vooral ook ons
doel voor de komende jaren. Met andere woorden, waar willen
we staan als gemeente over een aantal jaren, zeg in 2030.

Belangrijk is in ieder geval dat we ook dan een plaats van
geloof, hoop, liefde, vertrouwen, ontmoeten en hulp willen zijn –
dat zijn onze kernwaarden.
We hebben ook een aantal beleidskeuzes en beleidsmaatregelen
doorgenomen die nodig zijn voor onze toekomst:
● Zorgen voor hernieuwd vertrouwen
● Plek van welkom en warmte zijn
● Focus op jeugd, jongeren en gezinnen
● Organisatie ouderenpastoraat
● Geloofsverdieping en nieuw begrijpen van het geloof onder-

zoeken en vormgeven
● Interne organisatie versterken
● Communicatie intern en extern versterken
● Verhuur gebouw: versterken, organiseren met vrijwilligers en

met betaalde krachten
● Samenwerking met bondgenoten en partners versterken
● Beleidsvoering versterken.
Dit is de voorlopige lijst van dingen waaraan we denken. Die
zullen we wellicht nog aanpassen. Dit is een lijst voor de
komende jaren. We zullen die stapsgewijs, in fasen gaan uitvoe-
ren. We zullen daarvoor nog een verder uitgewerkt voorstel
doen.
In de vergadering van 21 maart met de kerkenraad zijn deze
punten ook aan de orde geweest. Deze zijn met de nodige waar-
dering ontvangen en van een aantal goede opmerkingen voor-
zien. In onze volgende vergadering van 3 april zullen we die
met elkaar bespreken en daarna ook weer de resultaten met u
delen.

Afstemming met de gemeente op 14 april
De kerkenraad heeft ook benadrukt dat de gemeente het
beleidsplan moet omarmen. Vandaar dat we regelmatig naar u
communiceren en met u overleggen en dat blijven doen.
Voor de volgende afstemming hebben we de 14de april gereser-
veerd, direct na de kerkdienst. We zullen u dan weer bijpraten,
mede over het overleg met de kerkenraad en u waarschijnlijk
weer een paar prikkelende stellingen voorleggen. We zien u dan
graag!
De commissie heeft ook besloten haar vergaderfrequentie de
komende tijd iets te verhogen. We komen ongeveer iedere twee
weken bij elkaar. Dat met het doel om rond half mei het con-
ceptplan klaar te hebben en in de meivergadering weer met de
kerkenraad te bespreken. Ook met u zullen we over het concept-
plan daarna weer in gesprek gaan.
Ons doel is om voor de zomer stap 1 van het beleidsplan te
hebben afgerond. Stap 1, omdat we dan de richting voor de
komende jaren hebben bepaald.  Daarna komt het uitvoeren in
de komende jaren. We zullen dat samen moeten doen en onge-
twijfeld onderweg onze acties nog weer bijstellen.
We proberen onszelf ook uit te dagen! Onze uitdaging voor de
volgende vergadering is de volgende vraag: Wat zie je als je de
PGE in 2030 bekijkt?
Daar hebt u vast ook een idee over! En dat idee wilt u vast met
ons delen! Dat kan via het volgende mailadres:
beleidpge@gmail.com of via de ideeënbus die in de ontmoe-
tingsruimte staat. Daar kunt u ook alle andere zaken kwijt die u
met ons wilt delen of spreek rustig één van de commissieleden
aan.

De beleidsplancommissie:
Arend Arensman, Peter van Bart, Agnes Bijmold, Josefa ter
Horst, Erwin Klaver, Jan Schaart, Peter Veneman, Anne-
miek Vervoorn en Johan van Holten

“Er moet wel draagvlak zijn voor verandering”
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Ontmoeten in de kerk

KERKBALANS 2024
Elke maand ziet u op pagina 2 van Kerk&Stad een overzicht c.q.
de laatste actuele stand van Kerkbalans. Deze keer willen we u
even laten weten hoe de Actie Kerkbalans 2024 is verlopen.
Nadat in november/december 2023 de voorbereidingen waren
getroffen en we wisten hoeveel mails er moesten worden ver-
stuurd en brieven worden bezorgd is daar zaterdag 13 januari
j.l. het startschot voor gegeven.
Gemeenteleden die aangaven hun toezegging het liefst digitaal
in te vullen, kregen hiervoor een mail en dit waren er weer meer
dan vorige jaren. Daar zijn wij als organisatie blij mee, omdat
het aantal vrijwilligers dat fysiek bij de gemeenteleden aan huis
de KB-enveloppe overhandigt -vaak vanwege leeftijd- slinkt.
Maar toch wisten in de twee weken na die 13e januari 90 vrijwil-
ligers de weg naar de gemeenteleden te vinden.
Vanaf deze plek willen we dan ook nogmaals alle vrijwilligers
hartelijk danken voor de genomen moeite.
Voor een sluitende begroting moest er € 401.329,- binnenko-
men en voor de begroting Kerkbalans had onze penningmees-
ter het bedrag van € 257.000, - ingevuld. Op dit moment zijn
we dat bedrag gelukkig al gepasseerd en staat de teller net
onder de € 263.000,-. Het wachten is nog op een aantal leden
waarvan wij nog geen toezegging mochten ontvangen.
Al met al mogen we dus spreken van een geslaagde Actie Kerk-
balans 2024.
Voor iedereen die afgelopen januari thuis een KB-enveloppe
heeft ontvangen: meld u per mail aan bij het kerkelijk bureau
(info@pgenschede.nl) om voor volgend jaar (jan. 2025) een mail
te ontvangen waarmee u een digitale toezegging kenbaar kunt
maken (bellen tijdens de openeningstijden - zie pagina 2 - mag
ook: 053-4314464).

 De kerkrentmeesters.

(GAST)VOORGANGERS BIJ DE DIENSTEN
Een gang langs de gemeenten van de gastpredikanten op de
eerste drie zondagen in april voert ons langs de IJsselsteden
Zutphen. Deventer en Zwolle.
Op 7 april is ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn voorganger in de
Ontmoetingskerk. Zij is sinds 2015 predikant in Zutphen en
werkte daarvoor bij JOP, het jongerenwerk van de Protestantse
Kerk in Nederland.
Eén week later zal ds. Trijnie Plattje bij ons voorgaan. Degenen
die bij het afscheidssymposium van ds Hanneke Siebert zijn
geweest zullen haar mogelijk herkennen als één van de co-refe-
rentien. Zij vertelde toen over haar werk als christelijk predikant
in het overwegend islamitische Indonesië. Vanuit deze ervaring
is zij thans betrokken bij de landelijke stichting Geloven in
Samenleven die cursussen over godsdienstvrijheid in Nederland
geeft aan asielzoekers en ook ondersteuning geeft aan het
Team Bruggen Bouwen van joden, christenen en moslims in
Enschede. Van 2005 tot haar emeritaat in 2021 was zij predi-
kant bij de Protestantse Gemeente Colmschate.
Op 21 april zal ds. Iemke Epema voorgaan, van 1999 tot 2005
predikant van de toenmalige Vredeskerk (thans Ontmoetings-
kerk) in Enschede en sindsdien als predikant verbonden aan de
Protestantse Gemeente Zwolle.
Ook de daarop volgende voorgangers zijn genoegzaam bekend:
op 28 april zal ds Alex Brinkman voorgaan in de Ontmoetings-
kerk en op 5 mei is ds Jaco Zuurmond onze voorganger.

Stadsveld krijgt er een groene ontmoetingsplek bij. Achter de
Thomaskerk aan de Thomas de Keyserstraat komt een Gezonde
Buurt. Dat is een plek waar bewoners elkaar ontmoeten kinde-
ren creatief kunnen spelen en waar ruimte is voor natuur.
De gemeente werkt hiervoor samen met:
● IVN Natuureducatie
● Jantje Beton
● JOGG (gezonde jeugd gezonde toekomst)
● Buurtbewoners
● GEZONDE BUURT
Het gebied achter de Thomaskerk is een mooie, groene plek
onder de bomen. Toch ergeren buurtbewoners zich aan dingen:
● Er ligt vaak afval en hondenpoep.
● Kinderen kunnen er weinig doen.
● De bomen zijn mooi, maar verder is de plek saai. Er zijn

weinig verschillende bloemen, planten en struiken.
● Je kunt nergens zitten om elkaar te ontmoeten.

Van 1 t/m 9 juni 2024 vindt in Enschede de Week van de Ama-
teurkunst plaats. Dit evenement biedt een podium voor mensen
die in hun vrije tijd, individueel of in
Een groep, met zang, dans,
Schilderen, theater,
muziek, fotografie
etc. bezig zijn.

Doe jij mee?

De buurtbewoners wilden dit graag anders. Samen met de
gemeente hebben ze subsidie aangevraagd voor een Gezonde
Buurt. De subsidie is gekregen en het project ging van start. In
het voorjaar van 2024 wordt de Gezonde Buurt gemaakt.
Het ontwerp voor de Gezonde Buurt is samen met buurtbewo-
ners en buurtkinderen gemaakt. Eerst was er in de zomer van
2023 een buurtsafari om ideeën op te doen. Daarna ging de
buurtkinderen de plek opnieuw inrichten. Buro Beuk maakte
hiervan een ontwerp. Vossebeld C. en C. Techniek B.V. Is in
februari begonnen met de aanleg van de Gezonde Buurt. We
denken dat de werkzaamheden half mei 2024 klaar zijn. Meer
informatie over gezonde buurten in Enschede vindt u op ivn.nl.

Op de bovenstaande situatietekening vindt u de Apostel Tho-
maskerk rechtsonder. Hieronder een aantal foto’s van de werk-
zaamheden met op de achtergrond het kerkgebouw.

De WAK is dé kans om jouw kunst te tonen, te exposeren of
een kunstworkshop te geven. Het is een evenement dat in heel
Enschede plaatsvindt: wil je optreden in onze eigen Ontmoe-
tingskerk of juist ergens anders? Dat is dit jaar allemaal moge-
lijk!

Samen laten we zien hoe mooi en divers cultureel Enschede is.
Doe je mee? Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle
mogelijkheden op www.wakenschede.nl of mail naar
info@wakenschede.nl

Gezonde buurt achter Apostel Thomaskerk

Doe mee aan de WAK!
dit jaar ook in de Ontmoetingskerk
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Bethelkerk
Protestantse gemeente van bijzondere aard
Adres kerkgebouw:
J.H. Boschstraat 30
www.bethelkerk-enschede.nl
Predikant:
ds. A.S. Brinkman
Haaksbergerstraat 207 (7513 EM)           tel.: 06-47145045
 e-mail: predikant@bethelkerk-enschede.nl

Predikant:
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstr.819, 7548 PB
Tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg, Mastbos 61
7543GM te Enschede
Tel. 06-55075120

Secretaris Diaconie:
Mevr. E . Harms-Snijders
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP Enschede
Tel. 4767733

College van
Kerkrentmeesters:
Lammerinkweg 1, (7546 RD)

Banken:
Rabobank:
NL46 RABO 0316 7005 41
S.K.G.:
NL24 RABO 0373 7304 38
t.n.v. Protestants Gemeente
Usselo

Usselo-Boekelo-Twekkelo
Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo Twekkelerweg 110, Twekkelo
Website www.protestantsegemeente-usselo.nl

Verzending Kerk & Stad:
Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Enschede, 053
4314464 E-mail: info@pgenschede.nl

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo:
Postbus 10016, 7504 PA Enschede
Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en de uitgifte van grafrechten: telefoon 06
23726729 t.n.v. Riëtte Wissink-Roossink e-mail mts-wissink@outlook.com

Advertentie

Grote Kerk weer open
Met ingang van zaterdag 13 april a.s. is de Grote Kerk middenop de
Oude Markt weer elke dinsdag- en zaterdagmiddag (behoudens bij een
andere activiteit in het gebouw)
van 13.00 tot 15.30 uur vrij toe-
gankelijk voor bezichtiging. Elke
marktdag komen loopt een paar
honderd mensen via de anders
gesloten deur naar binnen om het
rijke interieur van dit rijksmonu-
ment te bekijken. De meer dan
100 in hout gehouwen hoofden
van figuren uit de bijbelse en kerk-
geschiedenis, de overweldigende
gebrandschilderde ramen en
natuurlijk het onlangs gerestau-
reerde Van Damorgel. Op de zater-
dagen in juli en augustus zullen
hiermee ook gratis toegankelijke
orgelconcerten beluisterd kunnen
worden. Maar dáárover in het juli-
nummer van Kerk&Stad.

Missionair jongerenproject van de
Parochies in Zuidoost Twente

I n veel katholieke geloofgemeenschappen zoeken mensen naar nieuwe wegen. Wat
moeten we behouden, wat niet en wat is de kern? Hoe kun je een vitale
gemeenschap blijven of worden? Hoe kun je mensen ruimte bieden om Gods liefde

te ervaren?

Space for Grace is een pro-
gramma dat zich richt op het vita-
liseren van katholieke geloofsge-
meenschappen vanuit deze
vragen. Het is een programma
voor parochies, leefgemeenschap-
pen en andere organisaties die
nieuwe wegen durven zoeken. Die
innoveren en experimenteren.
Ieder jaar kunnen 10 projecten
meedoen aan het jaartraject.
Space for Grace biedt hen een
werkbudget en een programma
van onderlinge uitwisseling en
versterking, praktische trainingen
en begeleiding. Na het eerste jaar
kunnen projecten meedoen met
het verdiepingstraject. Het is een
initiatief van Porticus, Kaski,
Zalige Zalm, Huis van Dominicus
en Hoe dan Wel.
Zie ook spaceforgrace.nl

Naar buiten keren!
Eén van de 10 voor het jaar 2024
geselecteerde projecten voor een
jaartraject is het door het paro-
chieverband Zuidoost Twente (de
parochies St. Franciscus van Assi-
sië te Haaksbergen, St. Jacobus de
Meerdere te Enschede en Maria
Vlucht te Losser) project “Naar
buiten keren!”
In dit project werken de drie paro-
chies samen om een aantal activi-
teiten te organiseren gericht op de
jongere generaties. Het project-
team gaat aan de slag met:
● kleutervieringen in Enschede,

Losser en Haaksbergen;
● theatergroep S Tof in Losser:

bijbelse verhalen in toneelvorm
(doelgroep tieners en ouders);

● stille aanbidding georganiseerd
door en voor doelgroep jonge

katholieken (studenten) in de
Jacobuskerk Enschede;

● gospelconcert georganiseerd
door en voor (jongeren)koren
in Zuidoost Twente;

● vergroten bereikbaarheid en
vindbaarheid van Zuidoost
Twente.

Daarnaast worden panelbijeen-
komsten opgestart om vooral te
luisteren en te inventariseren
welke vragen en behoeften er zijn
onder katholieken in de
genoemde leeftijdscategorie in
Zuidoost Twente.

Protestantse Gemeente Lonneker
Adres kerkgebouw:
Dorpsstraat 44
www.kapeluitliefdelonneker.nl

Overige gemeenten
Vrijzinni-
gen

Vrijzinnigen Oost-Twente is een
vereniging van vrijzinnig,

ondogmatisch denkende mensen.

Vieringen worden gehouden in de Johannes-
kerk, Twekkelerweg 110 in Enschede

Voorganger is Nicoline Swen-Fischer, 06 224
979 69
voorganger@vrijzinnigenoosttwente.nl

Predikant:
ds. G.Elzenga
email: predikant@kapeluitliefdelonneker.nl
tel.nr.: 0657541783

Scriba:
F.J.Kits-Rozeboom;
telnr: 0624999593
emailadres: scriba@kapeluitliefdelonneker.nl

Bank
NL43 RABO 0373 7138 00
t.n.v.: Prot. Gemeente Lonneker.

Diaconie:
RABO
reknr: NL97 RABO 0316 8601 58;
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lonne-
ker

Activiteiten en vieringen
Zondag 21 april is er een Kapeltreffen om
10.00 uur in de Henricuskapel in Rijssen. Voor-
ganger is Harm Knoop.

Namens Vrijzinnigen “Oost Twente” en
Vrijzinnigen “Aan de Regge”

Henk Eijgelaar

Geen kopij ontvangen

Kijk voor het laatste nieuws en het rooster van de vieringen op de website van de OGH.

Voorgangers:
Ds. B. Wijnbergen
Pastor A. Kemper
Pastor F. Peters
Pastor F. Beuger
Mevr. G. Slütter-Peterkamp

Secretaris:
Gerdien Looman, tel. 06-
12267322,   Email:
secretariaat@ogh-enschede.nl

Penningmeester:
R. ten Thij, tel.nr. 4772680.
Bank:
NL43 INGB 0664 9791 57

Kostersgroep:
A. Fransen, tel. 4771218

Oecumenische
Geloofsgemeenschap

Plaats kerkdiensten:
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050
Website: www.ogh-enschede.nl

Geen kopij ontvangen

Geen kopij ontvangen.
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Vorming en verwondering

Advertenties

Jezus waarom
op 18 april in Hengelo

COLUMN
Paas kakofonie

De natuur wacht op niemand,
zelfs niet op het feest van de Heer.
Een aantal weken geleden al kon-
digden kleine gevederde onverla-
ten in het bos de lente en daarmee
het paasfeest aan. Niet dat ik
klaag, althans toen nog niet, maar
merels, roodborstjes, boomklevers,
koolmeesjes, pimpelmeesjes en
lijsters ‘juichen’ hun opgewonden
symfonie van lokroepen het
Twentse land in. De ochtend werd
weer aangekondigd na maanden
van natte trieste grijzigheid. Mijn
stemming ging met sprongen
vooruit en elke dag werd ik net
iets optimistischer wakker. Het
luidruchtige getsjilp bij mijn ontwa-
ken tekende een week of twee
mijn dagen. Het voorjaar werd in
mijn wakker, en voor u daar aller-
lei wilde ideeën bij krijgt, dat bete-
kend voor mij vooral optimisme,
zin-in-de-dag.. ‘lets gooo!’

Na enkele dagen dacht ik de geve-
derde gejuich tegemoet te treden
en de achtertuin in alle vroegte te
betreden om de symfonische kako-
fonie van dichterbij te beleven. Ik
stond nog niet op mijn nog onge-
veegde terrasje of over het huis
kwam een hitsig fazanten stelletje
aangevlogen. En voor wie dat nog
nooit heeft meegemaakt. Dat is
het einde van de symfonie. Op
zich zal op de achtergrond de
vogelgemeenschap lekker door
juichen, maar als mens in je
duster op t terras hoort daar niets
meer van. Bij het woord fazant
mag dan het water je in de mond
lopen, zijn zangkunsten zijn het
dierlijke equivalent van zanger
Rinus: je biologische kennis zegt
dat het romantisch moet zijn,
maar het klinkt onplezierig.

De diepere betekenis? Geen idee.
Dit stoorde me zo erg, dat ik er
dagenlang over nadenk dat (en
hoe) ik dit moet opschrijven… U,
waarde lezer bent het slachtoffer.

Misschien toch dit: we denken dat
de geluiden die ons welgevallig
zijn de goede geluiden zijn. Maar
wie zijn wij om te vinden dat de
lokroep van een fazant, een uil,
een kraai, een ekster, of wat voor
vogel ook, minderwaardig is? Het
is niet mooi, neen, maar als we
geluiden alleen met ons onderbuik
‘horen’ beperken we ons tot ons
eigen clubje, dan zijn we geen
haar beter dan welke intolerante
extremist dan ook.

AlfredBanen@gmail.com

Bas Ragas en Ad van Nieuw-
poort vertellen over het ont-
staan van het boek "Jezus
Waarom?"en de avonturen die
zij in hun zoektocht hebben
beleefd. Zij nemen de toehoor-
ders mee door de Bijbel en
duiden hoe die verhalen voor
iedereen ook nu van grote
waarde kunnen zijn. Je hoeft er
alleen nog maar voor open te
staan. Vragen als "Wie of wat is
God?", "Wat is de Bijbel voor
boek?", "Welke samenhangen
is er tussen het Oude en
Nieuwe Testament?" en "Waar
komt de figuur Jezus van-
daan?" worden in het boek
besproken.
Zangeres en gitariste Niki
Jacobs zorgt voor de muzikale
begeleiding. Zij zingt al meer
dan twintig jaar Jiddische liede-
ren. Vanuit een diepe fascina-
tie voor haar familiegeschiedenis groeide haar passie voor de Jiddische
muzikale traditie.
Na afloop is de aanschaf van gesigneerde boeken mogelijk

Wanneer:  Donderdag 18 april 2024
Hoe laat:  Aanvang: 20:00 uur, Zaal open: 19:00 uur
Locatie:   Waterstaatskerk Deldenerstraat 18, 7551 AG Hengelo
Kosten:   7,00 euro voorverkoop, 8,00 euro aan de zaal

(incl. 1 consumptie)
Kaarten bestellen: Kaarten-Jezus-Waarom@Waterstaatskerk-Hengelo.nl

Cursus
Theologische Vorming

J e bent kerkganger of juist niet
(meer), en je zou misschien eens
wat meer willen weten over geloof

        en theologie.

De driejarige cursus Theologi-
sche Vorming voor Geïnteres-
seerden (TVG) biedt zowel ver-
dieping als verbreding.
Er is een breed aanbod van
vakken, waaronder geloofsleer,
filosofie, ethiek, kerkgeschiede-
nis, Oude- en Nieuwe Testa-
ment, en daarnaast ook meer
praktische vakken als pastoraat,
liturgie en diaconaat.
Zowel docenten als cursisten
komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diep-
gaande gesprekken en nieuwe inzichten.
Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2024-2025, weer met een
nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan eens een kijkje op onze website:
https://twentseschoolvoortheologie.nl/tvg/

Startdatum:  dinsdag 17 september in de Waterstaatskerk in Hengelo.
De kosten   bedragen € 240,- per seizoen.
De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursis-
ten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Voor meer informatie en aanmelding:
ds. Carla Borgers, cursusleider,
tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of
Dick van der Meijden, cursuscoördinator,
tel. 06-47311830, dvdmeijden@hotmail.com.

Verwonderwandeling
in het Smalenbroek

Op zaterdag 20 april organiseert A
Rocha Enschede een verwonder-
wandeling in het Smalenbroek,
onder leiding van Kees Rosen-
brand en Harry Koster. Het Sma-
lenbroek is een landgoed, met een
variatie aan oud bos, akkers en
weilanden. Tijdens de wandeling
gaan we hopelijk mooie voorjaars-
bloeiers als de bosanemoon zien
en mooie vogels zoals de middelste
bonte specht.
De excursie start om 08:00 uur en
zal tot ongeveer 10:00 duren. Start-

locatie: de parkeerplaats bij de krui-
sing Stroinksweg/Buurserstraat.
De wandeling is voor jong tot oud.
Geef je op via een mail naar
Enschede@arocha.org. Let op,
maximaal 25 deelnemers, wees er
dus snel bij.

A Rocha is een internationale orga-
nisatie van christenen die zich
vanuit hun geloof willen inzetten
voor het behoud van de schepping.
Kijk op www.arocha.nl voor meer
informatie.

Adverteren in Kerk&Stad?

Neem contact op met het
kerkelijk bureau

via info@pgenschede.nl of
053-4314464

Namens Vrijzinnigen “Oost Twente” en
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En verder …
LIED VAN DE MAAND

Delf mijn gezicht op

Om toch wat te ontcijferen:
Delven is niet voor iedereen een
alledaags woord meer. Het bete-
kent gewoon graven. Wel mooi:
we kennen het woord grafdelver
en de associatie die we met ‘del-
ven’ hebben is een van begraven,
van wegwerken, van afsluiten.
Hier is het alsof we een begraven
schat zijn die roept om opgraven,
of een dode die roept om opstan-
ding. Dat is meteen een hint voor

de betekenis van ‘maak mij mooi’:
de zanger is niet dood, maar toch
‘dood’. Niet mooi, niet warm, niet
echt… bedenk het maar. En het
beeld van iemand die ons opgraaft,
met zorg en een zachte borstel de
aarde van onze wangen poetst en
zacht polijst tot we onze natuur-
lijke glans hervinden, is ontroe-
rend. Zo is het júist een paaslied.
Spirituele verrijzenis.

O ok al is het paastijd, geen paaslied – of toch? ‘Delf mijn gezicht op’ (LB 789)
is misschien paaslied bij uitstek.
Veel van Oosterhuis’ teksten cryptisch of minstens cryptisch gestijld, in een

soort codetaal die eerst ontcijferd moet worden voor de volle betekenis begrepen wordt.
In dit lied valt het mee, de lijn van zonder angst jezelf zijn/worden/durven zijn is vrij
duidelijk, en het artikel had daarmee af kunnen zijn.

Ring Sing Along
zaterdagmiddag 20 april

Na het succes van de eerste Sing Along in Ringverband in
mei 2023, organiseert de Ring Enschede dit voorjaar een
tweede editie!
Op zaterdag 20 april 2024 zal deze plaatsvinden in de
Hofkerk te Goor, Diepenheimseweg 2, van 15.00-17.00 uur.
Met alle aanwezigen vormen we één groot koor. Onder
leiding van twee dirigenten van twee verschillende koren
uit onze regio gaan we dan Pinksterliederen zingen. Koorer-
varing is niet noodzakelijk!

We zingen bekende liederen zoals Lied 672,
“Kom laat ons deze dag met heilig vuur
bezingen”. Maar ook het minder

bekende Lied 697 “Kom Schepper,
Geest”, dat gebaseerd is op een
lied van de Lakota-indianen.

Iedereen is van harte welkom
om de middag bij te wonen.
Zangervaring is niet noodzake-
lijk. Opgave is ook niet nodig.

Met hartelijke groet
namens de Ring

Sing Along-organisatie
ds. Hennie Marsman

en ds. Johan Meijer

De delver
De aangezongene, ‘de ander’, blijft
in dit lied getypeerd als een arche-
oloog, die nergens gaat pronken
met zijn vondst, of er iets voor
terug wil. Merk daarbij op dat
nergens God staat, of de Heer of
iets dergelijks – de ander is simpel-
weg ‘The Occupier’ of het richt-
punt van ons gebed, ‘God’ dus, in
een vrijzinnig beeld waar iedereen
desgewenst haar of zijn godsbeeld
op kan plakken. Het idee van God
als de ander is niet exclusief Oos-
terhuis, trouwens: ‘Je vraagt niet
hoe ze bidden tot hun god of hoe
ze vloeken om hun lot. Mensen
zijn het allemaal en door hun
ogen kijkt God zelf jou aan.’

(Corrie Kopmels, in vertaling van
Dietrich Bonhoeffer)
Uit de combinatie van beide cou-
pletten blijkt dat het niet simpel-
weg het opgraven is van iets
onzichtbaars. Opgraven is ontmas-
keren. Weg uit de archeologische
metafoor is hetgeen ontmaskerd
moet worden in theorie al zicht-
baar voor wie de zaken doorziet.

Door de mand
Het doet daarmee denken aan
‘impostor syndrome’, een term die
meestal gebruikt wordt voor werk-
situaties, maar aan opmars wint in
persoonlijkheidstoetsing: de over-
tuiging of het dringende gevoel dat
als eenmaal ontdekt wordt wie we

echt zijn, we door de mand vallen
als slecht of minderwaardig. Een
van die zaken die iedereen
meteen begrijpt maar waar
niemand over praat. Iemand die
hier last van heeft zal eerder
zeggen: laat mij begraven blijven.

Zo is het lied ook een oproep tot
zelfinzicht… je bent mooi met al
je fouten en zwakheden; als je die
niet laat zien, ziet niemand je vol-
ledig. Accepteer ze dus, neem er
verantwoordelijkheid voor, en
schijn je licht er doorheen. Delf je
gezicht op, dan word je mooi.

Mathijs Kraan

Uit God geboren zijn
BIJBELS WERKWOORD

Meteen valt een verschil in manier van zeggen op. In het
ene geval leidt het uit God geboren zijn tot een bepaalde
hoedanigheid: geen zonde én overwinning op de wereld. In
het andere geval (1 Joh. 5) geeft deze geboorte aan dat de
mens vanaf nu gekwalificeerd is, wat blijkt uit zijn recht-
vaardigheid en liefde en zijn geloof dat Jezus de Christus is.
Zowel het een als het ander is geloofswerkelijkheid. Leven
zonder zonde en kracht tot overwinnen vinden hun oor-
sprong in God. Voor rechtvaardigheid, liefde en geloof in
Christus geldt in wezen hetzelfde. Beide zegswijzen voeren
naar de bron, naar God, die van dit alles de Schepper is.

Het frequente gebruik van de uitdrukking 'uit God geboren
zijn’ in relatie met gekwalificeerd leven, zou kunnen samen-
hangen met het doel van de Johannesbrief: laten zien hoe
je kunt leven in verbondenheid met God en dat die relatie
zichtbaar dient te zijn in je dagelijks leven. Die twee zijn

 onafscheidelijk van elkaar. Kennelijk bestond er in de
dagen van de auteur een twistpunt over de verhouding
tussen de verbondenheid met God en de christelijke
levensstijl.

Peter ter Horst

Bron: Piet Schelling, Werkwoorden in de Bijbel,
Hun betekenis in godsdienst en cultuur.
Uitgeverij Meinema, ISBN 978 90211 41121

D e uitdrukking 'uit God geboren’ treffen we bij herhaling aan
in de eerste brief van Johannes. Een overzicht: wie
rechtvaardigheid doet, is uit God geboren (2:29); wie uit God

geboren is, doet geen zonde (3:9; 5:18); wie liefheeft, is uit God geboren
(4:7); wie gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren (5:1); wie
uit God geboren is, overwint de wereld (5:4).
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BOEKBESPREKING

… deze maand

I n de kolom over de apostelen merkte ik op, dat het allemaal mannen waren. Dat
was een postfeministische opmerkzaamheid. Ik beloofde toen een keer over de
vrouwen rond Jezus te schrijven, omdat we daardoor een beeld konden krijgen

van ‘Jezus-echt’. Waarschijnlijk droegen deze joodse vrouwen een hoofddoek of zelfs!
een sluier. Denk maar aan aartsvader Jacob, die pas in bed ontdekte dat hij de
verkeerde vrouw (Lea) had getrouwd en voor zijn geliefde Rachel zijn schoonvader
weer jaren moest bedienen (Genesis 24). Maar of ze zo onderdrukt en –danig waren,
als wij vaak denken... Er zijn veel OT-heldinen en met Jezus trok een hele groep
vrouwen mee, die ook zijn missie financierden (Lucas 8:2).

Vrouwen rond Jezus (1)

Maria Magdalena
In de paastijd vervangt het lees-
rooster een tijdje de Marcuslezing
door het Johannesevangelie. Op
Paasmorgen lezen we dan over de
verschijning van Jezus aan Maria
Magdalena.
Ik heb haar voor het eerst
ontmoet in Saintes-Marie-de-la-
mer waar ze ca, 40 na Christus
met twee andere Maria’s, de
zwarte dienstbode (Sarah) en nog
wat asielzoekers aanspoelde. De
Joden hadden hen zonder provi-
and in een stuurloos bootje het
land uitgezet. Ik zag haar later als
kluizenares in een Provençaalse
grot, waarin ze boete deed voor
haar zonden.
Want zij en ik wisten nog niet, dat
ze niet de sekswerkster was
geweest, die de vrouwonvriende-
lijke Paus Gregorius I (591) van
haar maakte. Hij dacht, dat ze
dezelfde was als de zondige zalf-
ster in Bethanië (Lc. 7:38-44) en
de overspelige (Joh. 8). Pas in
2016 kreeg ze officiéél haar feest-
dag op 22 juli en dezelfde status
als mannelijke apostelen.

Fragment Johannestekst
(20,11-18)
Maria stond buiten bij het graf te
huilen. (..) toen zij zich omkeerde
zag zij Jezus staan, maar zonder te
weten dat het Jezus was. Jezus zei
tot haar: ‘Vrouw, waarom huil je?
Wie zoek je?’ Omdat ze dacht dat
het de tuinman was, vroeg zij:
'Heer, als jij hem wegbracht, zeg
mij dan waar je Hem hebt neerge-
legd, zodat ik Hem kan weghalen.'
Daarop zei Jezus: ‘Maria!’ Zij
keerde zich om en zei tot Hem in
het Hebreeuws ‘Rabboeni!’ - wat
leraar betekent. Toen sprak Jezus:
(blijkbaar wilde ze hem omhel-
zen!) ‘Houd me niet vast, want Ik
ben nog niet opgestegen1 naar
mijn Vader, maar ga naar mijn
broeders en zeg hun: Ik stijg op
naar mijn Vader, die ook jullie
Vader is, naar mijn God, die ook
jullie God is.’

Een andere relatie
Johannes heeft als enige het
verhaal van de mystieke ervaring
van Maria. In de schemertuin2

van geboorte en groei rond het

graf ontdekt ze, dat Jezus haar
nooit verlaten zal. Haar herinne-
ring zal zich vestigen in haar
hart3. De Onaanraakbare blijft als
de Onsterfelijke Rabboeni.
Maria rent terug met een verbijste-
rend levensgeheim, waar ze geen
woorden voor heeft. De oude litur-
gie vraagt: ‘Vertel ons Maria, wat
heb je onderweg gezien? Maar ze
kan niets inhoudelijks mededelen,
geen definitieve goddelijke zeker-
heid geven’4.
De band tussen Hem en ons kan
niet meer lichamelijk zijn, niet
meer handtastelijk, maar zijn blij-
vende aanwezigheid gaat alleen
van binnenuit, van hart tot hart,
in geloof en vertrouwen, in zijn
Geest. Daarover gaan precies de
afscheidsgesprekken in Johannes
14–16. Niet de Opwekking, maar
het Blijven ontroert me in deze
dodelijke Paastijd.

Jezus-echt?
De evangelist heeft dit verhaal
zeventig jaar later ergens opgepikt
met aangroeisels en veranderin-
gen. Zijn bronnen ‘laten’ Jezus
zeggen: Ik stijg op naar mijn
Vader, die ook jullie Vader is, naar
mijn God, die ook jullie God is.
Daarin blijkt nog niets van de
latere kerkleer, die Jezus ziet als
de tweede God met twee naturen.
Hier is hij nog steeds een Mensen-
zoon en gelovige Jood met het
gebod: ‘God is één en enig’ en mis-
schien is hij wel de Joodse Mes-
sias. Het verhaal van Johannes

I n 2019/2020 kwamen in de Ontmoetingskerk niet één maar wel twee gespreks-
groepen maandelijks bij elkaar om met elkaar en vooral met het zo ondertitelde
boek van Herman Paul te spreken “over secularisatie van verlangen”. Secularisa-

tie, zo ondervonden we, is meer dan enkel ontkerkelijking. Het is het verhaal dat ook
ons als gelovig kerkvolk in zijn greep heeft en erin bestaat dat wetenschap en techno-
logie religie zullen verdringen en ons als mensheid ons lot in eigen handen geven.

Beide gespreksgroepen hadden
het boekje van Herman Paul net
uit toen niet wijzelf maar de coro-
na-crisis ons lot bepaalde. Tijdens
en ook na die crisis zijn we er niet
meer in geslaagd met elkaar de
draad van deze gesprekken op te
pakken en door te trekken naar de
vraag wat deze analyse nu voor de
kerk in de Westerse samenleving
als geheel betekent en voor onze
eigen kerkelijke gemeente in het
bijzonder.

Verdwijnende zekerheden
Die lijn wordt wel doorgetrokken
door Gerrit van Dijk en Martijn
van Leerdam, PKN-predikanten in
Driebergen resp. de Rotterdamse
Pauluskerk. De hoofdstromen in
het Nederlandse kerkelijke land-
schap, de PKN en de RK kerk, zijn
de afgelopen jaren sterk gekrom-
pen en wie de vele grijze hoofden
op zondagochtend in deze kerken
ziet zal moeten concluderen dat
die krimp de komende jaren door

zal zetten. Er zijn kerken die
groeien, maar deze groei compen-
seert de krimp elders niet en de
aanwas in die kerken is afkomstig
uit andere kerken; slechts voor
een heel klein deel van buiten de
kerk. Daar ligt de oplossing voor
de krimp dus ook niet.
Maar, zo benadrukken de auteurs,
niet alleen de samenleving en het
kerkelijk leven is veranderd (gese-
culariseerd), ook het geloofsleven
van de kerkleden is dat. Waar je
elkaar voorheen nog de maat kon
nemen met “geloofswaarheden” is
thans sprake van grote pluriformi-
teit. Zelfs (of ook) bij wat we tot
voor kort de “vrijgemaakten”
noemden, zo schreef ik bij een
eerdere boekbespreking.

Kwetsbaarheid
Met tal van voorbeelden uit de
eigen praktijk laten de auteurs
zien dat een amechtig proberen
het tij te keren gedoemd is te mis-
lukken. We lopen stuk op het feit

Verbinding zoeken met (andere) kwetsbaren
dàt we ons lot - of in ieder geval
dat van de kerk - niet in eigen
hand hebben, zoals het secularisa-
tieverhaal ons wil doen geloven.
Van Dijk en Van Leerdam breken
een lans voor een “theologie van
de kwetsbaarheid”. Met een verwij-
zing naar het werk van Hartmut
Rosa - dat ik twee maanden
geleden nog in deze rubriek
besprak - stellen zij dat de weten-
schappelijk-technologische overtui-
ging onze omgeving naar onze
hand te kunnen zetten, ons juist
van die omgeving heeft ver-
vreemd. Om te overleven zal de
kerk zich meer naar die omgeving
open moeten stellen. En dan juist
in alle eigen kwetsbaarheid naar
de meest kwetsbaren.
Ten onrechte, zo stellen de
auteurs, wordt er ook binnen de
kerken zelf wat badinerend naar
gekeken: koffieochtenden met
steeds dezelfde gasten, uitvaarten
bij de vleet. Gaan we daar het tij
mee keren? Maar in een tijd
waarin eenzaamheid één van de
grootste problemen in onze samen-
leving is, in een tijd waarin nauwe-
lijks nog ruimte is om bezig te zijn
met vragen van leven en dood,
konden dit juist wel eens voorbeel-
den zijn activiteiten waarmee de
kerk van waarde blijft.

Pionieren
De afgelopen decennia heeft de
PKN vele tientallen pioniersplek-
ken helpen laten ontstaan.
Nieuwe vormen van kerkzijn om
mensen te bereiken die (al
langere tijd) van de kerk ver-
vreemd zijn geraakt en door de
een ‘normale’ kerkelijke gemeente
niet meer bereikt kunnen worden.
Van Dijk en Van Leerdam staan
hier op zich positief tegenover,
maar plaatsen er op basis van de
inmiddels (ook door hen) opge-
dane ervaringen wel een kantteke-
ning bij: verbindt die pioniersplek-
ken zoveel mogelijk met bestaande
kerkelijke gemeenten in de buurt.
Dit terwille van de continuïteit.
Teveel pioniersplekken hebben de
periode van de (altijd tijdelijke)
financiering door de PKN niet
overleefd omdat de basis van
betrokken vrijwilligers te smal was.
Vooral bij pioniersplekken die zich
bij uitstek op jongeren richten is
dat een veelvoorkomend pro-
bleem. Het aanhaken bij een
bestaande gemeente biedt geen
garanties, maar wel een extra
kans om de activiteiten van de
pioniersplek in stand te houden.
In plaats van aparte pioniersplek-
ken bepleiten de auteurs meer iets
van een pioniersfunctie binnen

Hofkerk te Goor, Diepenheimseweg 2, van 15.00-17.00 uur.

Met hartelijke groet
namens de Ring

ds. Hennie Marsman

betekent voor mij de weg naar de
mystieke ervaring.

Jan de Jongh,
em. studentenpredikant UT

www.jan-dejongh.nl
Noten
1 Zinspeling op het hemelvaartsver-
haal van Lucas?
2 Ik hecht aan de vertaling ‘tuin’, zoals
in de grondtekst, de Willibord en Naar-

den; NBV: olijvenhof; Vulgaat: Hortus.
Ik moet ook denken aan de Levenstui-
nen in Groot Houtschoten bij Apel-
doorn (zie internet).
3 Ik kan dat hier niet uitwerken, maar
raad het kleine boekje aan van Marjo-
leine de Vos, En steeds is alles er.
Over missen en herinneren.
4 Naar Evelyn Underhill, Mystiek. Hoe
God werkt in de mens.

bestaande gemeenten. Creatief
en initiatiefrijk zijn bij gelegenhe-
den die zich aandienen om iets
voor kwetsbare groepen te
kunnen betekenen. Dat hoeven
niet enkel jongeren of eenzamen
te zijn. Je kunt ook denken aan
migranten en vluchtelingen (met
een bijvoorbeeld taalcafé) of aan
de leefomgeving (met opruimac-
ties in de buurt).
Probeer als kerk te doen wat je
hand vindt om te doen in het
geloof en vertrouwen dat het op
enig moment tot nieuw kerkelijk
élan zal leiden.

Jan Schaake

Gerrit van Dijk, Martijn van Leer-
dam. Krimp. Waarom de kerk naar
de haaien gaat maar wij toch hoopvol
zijn. KokBoekencentrum, 2023.
ISBN 978 90 435 4009 4  € 16,99
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Jeugd

JONGEREN
JEUGDKERK BIJ
THE PASSION

HOI ALLEMAAL,

NU IS HET PASEN GEWEEST, MAAR WE

VIEREN DE OPSTANDING VAN JEZUS NOG

EVEN DOOR. SAMEN MET DE VERHALEN

UIT DE BIJBEL HOREN WE DAT JEZUS’
OPSTANDING NIET ZOMAAR DOOR DE

LEERLINGEN VAN JEZUS WERD GELOOFD.
WANT, DAARVOOR MOET JE TOCH WEL

BEWIJS HEBBEN? MAAR DAN DOET JEZUS

ZOMAAR INEENS DE GROETEN, ‘VREDE

VOOR JULLIE’. EN DÁN GELOVEN DE LEER-

LINGEN. WANT DAT KLINKT ZO VER-

TROUWD, ZE ZIEN HET! JEZUS IS ÉCHT

OPGESTAAN!

HET THEMA VOOR DE WEKEN NA PASEN

IS ‘DE GROETEN’. EN DAT KUN JE OP VER-

SCHILLENDE MANIEREN ‘HOREN’. ALS

‘BEKIJK HET MAAR’, ALS ‘IK HOU VAN JE’
ALS.. VUL ZELF MAAR IN.
KOM LUISTEREN EN MEEDOEN, IEDERE

ZONDAG VANAF 09:45 UUR IN ONZE

EIGEN RUIMTE.

LEIDING KINDERNEVENDIENST,
MARIEKE, ANNEMIEK EN MARK

PS: HIERNAAST ZIE JE NOG WAT TOFFE

FOTO’S VAN PALMPASEN, WÁT EEN VRO-

LIJKHEID! ZO MOET HET ZIJN GEGAAN,
DENKEN JULLIE OOK NIET?

KINDERNEVENDIENST

GEWELD IN DE JEUGDKERK
ONLANGS SPRAKEN WE OVER GEWELD.
GEWELD IN DE BIJBEL IS NIET ZELDZAAM.
HOEWEL WE OOK WEER NIET KUNNEN

ZEGGEN DAT DE BIJBEL NU ECHT EEN

GEWELDDADIG BOEK IS.
WE BEKEKEN EEN AANTAL VERHALEN.
JERICHO LIGT VOOR DE HAND, OMDAT

HET TE MAKEN HEEFT MET HET

(TERUG)VEROVEREN VAN HET BELOOFDE

LANG, NA DE EXODUS UIT EGYPTE EN DE

40 JAAR IN DE WOESTIJN. EEN AANSPRE-

KEND VERHAAL, WAARBIJ DE HELD (HET

VOLK) OVERWINT. HET HEEFT BOVENDIEN

EEN LINK MET HET HEDEN. HET DEEL DAT

WE MINDER GOED KENNEN, IS DAT GOD

OPDRACHT GEEFT OM ALLES WAT LEEFT

IN JERICHO AF TE MAKEN, UIT TE MOOR-

DEN; ALLES EN IEDEREEN. (JOZUA 6) WE

REKENEN DIT VERHAAL TOT DE VERTELLIN-

GEN OVER GEWELD IN OPDRACHT VAN

GOD.
EEN AANTAL DECENNIA EERDER SPEELDE

EEN VERHAAL OVER GOD ALS GEWELDPLE-

GER: HET VOLK VLUCHT VOOR DE ACH-

TERVOLGENDE EGYPTENAREN IN HUN

STRIJDWAGENS. GOD SPLIJT HET WATER

VAN DE SCHELFZEE EN ALS DE ISRAËLIE-

TEN ER DOOR ZIJN, LAAT GOD HET

WATER TERUGLOPEN WAARDOOR DE EGYP-

TISCHE ACHTERVOLGERS VERDRINKEN.
(EXODUS 14) OOK NOACH IS ZO’N VER-

HAAL, WAARBIJ GOD ZELF GEWELD

GEBRUIKT DOOR DE WERELD ONDER

WATER TE ZETTEN EN ALLEEN NOACH EN

ZIJN FAMILIE LAAT OVERLEVEN. (GENESIS

6:5 TOT 8:7)
DAARNA NOEMEN WE NOG KAIN EN ABEL,
WAARBIJ GEWELD WORDT GENOEMD, DAT

GOD NIET WIL, ONGEOORLOOFD GEWELD

ZOGEZEGD. KAIN WORDT JALOERS OP

ABELS SUCCESVOLLE OFFER EN SLAAT ZIJN

BROER DOOD; DE EERSTE MOORD IN DE

GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID. (GENE-

SIS 4)
HET MEEST VERWARRENDE IS HET GEWELD

WAAR GOD ZELF OPDRACHT TOE GEEFT.
ZOALS RONDOM DE VEROVERING(EN) VAN

HET BELOOFDE LAND. EN HET ENORME

GEWELD DAT MET NAME NA DE INNAME

VAN JERICHO SPEELT. (JOZUA 6:17); DAT

OORLOG GEWELDDADIG IS IS EEN DING,
MAAR IEDEREEN UITMOORDEN?
HET ERGSTE GEWELD IS TOCH HET

GEWELD DAT NIET IN DE BIJBEL STAAT,
MAAR DAT IS HET GEWELD DAT WORDT

GEPLEEGD MET DE BIJBEL IN DE HAND.
HET GEWELD VANDAAG DE DAG, NU EN

HIER; GEWELD DAT WORDT GOEDGEPRAAT

MET BIJBELTEKSTEN. ONS GEWELD EIGEN-

LIJK, MET GODS WOORD ALS EXCUUS.
DAT IS HET GEWELD, DAT NIET IN EEN

VERHAAL STAAT, MAAR WAT WE ONSZELF

EN ELKAAR AANDOEN. DAT IS HET

GEWELD DAT DOOR GAAT EN OOK IN DE

TOEKOMST ZICH KAN HERHALEN.
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Collecten

W e vragen u om zoveel mogelijk uw gift aan de collectedoelen te geven via
GiVT of een bankoverschrijving. De ene week wordt voor een diaconaal
doel gecollecteerd, de andere week voor de kerk.

Er is 1 centraal bankrekeningnummer waarop u al uw giften kunt storten:

Wel graag de datum en/of het doel van de betreffende collecte erbij vermelden.
Als u uw collectegeld via Givt overmaakt, ziet u in het scherm altijd nog drie collecte-
doelen staan. Diakenen en Kerkrentmeesters wijzen u erop dat de bedragen die u aan
die drie collectedoelen geeft aan het ene hieronder beschreven collectedoel van de
betreffende zondag worden overgemaakt.

door te voeren. Verder zijn de
woorden van Marjet Deuten, vorig
jaar in Kerk en Stad, nog onveran-
derd van toepassing, daarom hier
een herhaling. Groen geloven
gaat niet alleen maar om zonnepa-
nelen op het dak, het heeft ook
een directe relatie met gerechtig-
heid en solidariteit. Een eerlijke
verdeling van de beschikbare
grondstoffen, verbinding met de
schepping, een eerlijke prijs
betalen voor producten, schone
lucht voor onze nakomelingen. In
andere kerken worden al diverse
activiteiten georganiseerd waarbij
deze thema’s op een praktische
manier aan de orde komen. Dat
geeft inspiratie om ook in onze
eigen kerk op een dergelijke
manier vorm te geven aan de
Groene Kerk. De collecte van
vandaag kan dat hopelijk mede
mogelijk maken. U kunt uw bij-
drage overmaken op NL76 ABNA
0592 2263 87 t.n.v. Protestantse
Gemeente Enschede o.v.v. “col-
lecte 21 april Groene Kerk”.

Zondag 28 april Bloemendienst
Bij elke gelegenheid past wel iets
groens  of iets bloeiend. “Zeg het
met bloemen”  was vroeger niet
voor niets de leus, je kunt er van
alles mee uitdrukken. En zo gaan
er vanuit de eredienst elke week
bloemen naar onze gemeentele-
den, als uitdrukking van verbon-
denheid, om te laten weten dat er
wordt meegeleefd vanuit de
gemeente, of het nu gaat om iets
feestelijks of iets spannends of
verdrietigs.  De collecte is
vandaag bestemd voor deze bloe-
mendienst. U kunt uw bijdrage
overmaken op NL76 ABNA 0592
2263 87 tnv Protestantse
Gemeente Enschede  o.v.v. “Col-
lecte 28 april Bloemendienst”.

Zondag 5 mei Kerk in Actie
Noodhulp - Steun voor inwoners
en ontheemden in Oekraïne
Vandaag vieren we onze bevrij-
ding uit de bezetting. Oekraïne is
helaas nog lang niet zover, daar
zit men nog volop in een groot-
schalige  oorlog. Die oorlog gooide
het leven en de toekomst van veel
inwoners volledig overhoop. Ver-
woeste huizen, een ontwrichte
infrastructuur en nauwelijks
warmte en elektriciteit. Door de
jarenlange contacten met Oekra-
iense kerken en hulporganisaties
kan Kerk in Actie hulp bieden in
het hele land. Veiligheid, stabili-
teit en psychosociale ondersteu-
ning, dat wil Kerk in Actie samen
met de regionale partners bieden
aan kinderen in Oekraïne. Kinde-

Collectedoelen in april

ren krijgen een veilige plek om te
spelen, psychosociale hulp om
mentaal gezond te blijven. En
Oekraïense gezinnen ontvangen
voedsel- en zadenpakketten, zodat
ze toch eten op tafel hebben. Via
dit programma Noodhulp van

Kerk in Actie kunt u inwoners en
ontheemden in Oekraïne steunen.
U kunt uw bijdrage overmaken op
NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv
Protestantse Gemeente Enschede
o.v.v. o.v.v. “Collecte 5 mei Kerk
in Actie Oekraïne”.

Collecteopbrengsten

Tijdens vieringen in de
Ontmoetingskerk is er één
collecte.

   Citypastoraat (De Posten)
   2 februari                  30,70
   Kerk in Actie Bangladesh
   4 februari                 548,30

Kerk in Actie Griekenland
 11 februari            754,90
   Oecum. Citypastoraat
 18 februari          662,65
   Kerk in Actie Gevangenen
 25 februari          631,10

Collectemunten
Het door u bestede bedrag aan col-
lectemunten is samen met andere
giften aftrekbaar van uw drempelin-
komen. Het drempelbedrag is 1%
van uw gezamenlijk drempelinko-
men, met een minimum van € 60.
Dat betekent, dat u dus zonder er
zelf aan tekort te komen, meer in
de collectes kunt doen, ook
daarmee kunt u ons helpen. We
rekenen op uw aller steun.
Collectemunten zijn er in waarden
van 0,50 E.K.M. (Enschedese Kerk-
munt), 1 E.K.M. en 2 E.K.M.
● Voor vijftig munten van 0,50

E.K.M. betaalt u € 25,-
● Voor 25 munten van 1 E.K.M.

betaalt u € 25,-.
● Voor 25 munten van 2 E.K.M

betaalt u € 50.-.
Dat bedrag (of veelvouden daarvan)
maakt u over op onze bankrekening
NL38 ABNA 0592 2183 41  t.n.v.
Protestantse Gemeente Enschede
met vermelding van het door u
gewenste aantal en de soort.
Eén week na betaling (zie datum
dagafschrift van uw bankrekening)
kunt u de bestelde munten afhalen
op het kerkelijk bureau, Varviksin-
gel 139 maandag tot en met donder-
dag van 10.00 - 13.30 uur.

Zondag 7 april Tuinonderhoud
De lente is in volle gang, dus  we
kunnen weer de tuin in voor het
nodige opruim- en snoeiwerk, en
misschien ook al om er gewoon
lekker in het zonnetje te zitten, al
is dat in april nog niet altijd van-
zelfsprekend. Maar voor in de zon
zitten hebben de vrijwilligers van
het tuinonderhoud van onze kerk
toch geen tijd, want zij zijn, letter-
lijk, “snoei-hard” aan het werk. En
omdat er nog steeds geen geld-
boompjes in die tuin groeien is een
financiële bijdrage daarvoor ook
zeer welkom. De collecte van
vandaag is daarom bestemd voor
het tuinonderhoud. U kunt uw
bijdrage overmaken op NL76
ABNA 0592 2263 87 tnv Protes-
tantse Gemeente Enschede o.v.v.
o.v.v. “Collecte7 april Tuinonder-
houd”.

Zondag 14 april St. Present
Onlangs zagen we op TV dat vele
vrijwiligers zich een dag inzetten
voor anderen tijdens de actie NL
Doet. Misschien deden sommigen
van ons zelf wel mee. Er waren
zoals gebruikelijk ook leden van
onze koninklijke familie actief; de
actie wordt dan ook altijd georgani-
seerd door het Oranjefonds. De
Stichting Present organiseert zulke
activiteiten echter veel vaker, het
hele jaar door. Zo werd in
Enschede recentelijk het Sociaal
Tuinieren Festival gehouden,
waarbij door vrijwilligers  9 tuinen
werden opgeknapt. En van 4 t/m 9
maart hebben 16 Oekraïense jon-
geren zich tijdens een werkweek,
de Present Xperience, op verschil-
lende plekken ingezet voor Ensche-
dese inwoners. De jongeren zijn
afkomstig van een van de dagcen-
tra die Stichting Youth for Christ
heeft opgericht in Oekraïne. Zij
kwamen hier ten eerste naar toe
om een tijdje ‘uit de oorlog’ te zijn.
Maar ook om te leren hoe je kunt
helpen, opbouwen, samenwerken
in een groep en om dit straks, in
de toekomst, te kunnen gebruiken
voor de wederopbouw van hun
land. Deze prachtige initiatieven
moeten uiteraard worden gefinan-
cierd. Daarom collecteren we
vandaag voor de Stichting Present
Enschede. U kunt uw bijdrage
overmaken op NL76 ABNA 0592
2263 87 tnv Protestantse
Gemeente Enschede o.v.v. o.v.v.
“Collecte14 april St Present”.

Zondag 21 april Groene kerk
De Ontmoetingskerk wil graag een
Groene Kerk zijn. Eerder bericht-
ten we al over de inspanningen om
energiebesparingen in onze kerk

Zo helpt Kerk in Actie
kinderen in Oekraïne

I edere dag luchtalarmen, telkens weer naar de schuilkelder vluchten, bang zijn dat
er een raket op je huis valt, dreigende honger. Voor miljoenen kinderen in Oekraïne
is dit de realiteit. Kerk in Actie wil hen psychosociale hulp, een veilige plek om te

spelen en eten op tafel bieden.

De oorlog in Oekraïne duurt nu al
2 jaar. En dat laat sporen na: het
betekent al die tijd omgaan met
gevoelens van angst, verlies en
verwoesting. De psychosociale
gevolgen hiervan kunnen voor kin-
deren een leven lang doorwerken.
Een rapport van UNICEF laat
zien dat kinderen in Oekraïne
kans lopen op een depressie, post-
traumatische stressstoornis en
andere mentale problemen: “Kin-
deren hebben een einde aan deze
oorlog nodig om te beginnen met
genezing en herstel. Tot dat
gebeurt, is het belangrijk om hen
zo goed mogelijk veiligheid, stabili-
teit en psychosociale ondersteu-
ning te bieden.”

Stad in puin
Yulia Doliba, medewerker van
Ukrainian Education Platform
(UEP), kan erover meepraten.
Deze partnerorganisatie van Kerk
in Actie zet zich al vanaf het begin
van de oorlog in om – vooral via
lokale kerken – noodhulp te

bieden tot in de verste uithoeken
van Oekraïne. Zelf woont Yulia in
het westelijk gelegen Lviv, waar
het betrekkelijk rustig is.
In juni van dit jaar bezocht ze voor
het eerst plaatsen dicht bij de
frontlinie, waaronder Charkiv,
Kamianske, Dnipro en Izyum. Wat
ze daar zag, gaat elk voorstellings-
vermogen te boven. “In Izyum
waande ik me in de Hollywoodfilm
‘Armageddon’, over het einde der
tijden. Verschrikkelijk zoals die
stad in puin ligt. Ik heb er geen
woorden voor”, vertelt ze met
tranen in haar ogen.
Vooral de schrijnende verhalen
van kinderen raakten haar tot op
het bot. “Ik kan me niet voorstel-
len hoe het is om daar te moeten
leven als kind. Ze praten als vol-
wassenen over wat ze meemaken.
Kinderen zouden moeten dromen
over nieuw snoep of speelgoed,
maar alles wat zij wensen is dat
hun huis wordt hersteld of dat ze
de volgende dag eten hebben.”
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Ontmoetingskerk

Zondag 7 april
Liberein locatie Eschpoort,
Boulevard 1945 505
18.00 uur : pastor E. Roelink

Zondag 14 april
Liberein locatie Eschpoort,
Boulevard 1945 505
18.00 uur : M. Nijburg
Samenloop, ‘t Bouwhuis,
Welnaweg 100
10.30 uur : geest.verz. M. Feick

Donderdag 18 april
Livio Enschede locatie De Cromhoff
Bleekhofstraat 300
16.00 uur: ds. J. Mol

Zondag 21 april
Liberein locatie Eschpoort,
Boulevard 1945 505
18.00 uur : pastor W. Rekveld (R.K.)

Zondag 28 april
Liberein locatie Eschpoort,
Boulevard 1945 505
18.00 uur : J. van Beek
Samenloop, ‘t Bouwhuis,
Welnaweg 100
10.30 uur : geest.verz. A. Thönelt

Zondag 5 mei
Liberein locatie Eschpoort,
Boulevard 1945 505
18.00 uur: pastor E. Roelink

Dinsdag 9 april
Ontmoetingskerk

ca. 20.30 uur
Taizé-inspiratie-viering

Diensten verpleeg- en verzorgingshuizen

Overige diensten

Datum Zondag 7 april Zondag 14 april Zondag 21 april Zondag 28 april Zondag 5 mei
Ontmoetingskerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Varviksingel hoek
dr. Joh. Wagenaarstraat 6

ds. I. Pijpers-Hoogendoorn,
Zutphen

ds. T. Plattje,
Schalkhaar

ds. I. Epema,
Zwolle

ds. A. Brinkman

16.30 uur
Taizé-viering

ds. J.D. Zuurmond

Datum Zondag 7 april Zondag 14 april Zondag 21 april Zondag 28 april Zondag 5 mei

OGH, oecumenisch 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Helmerzijde, Broekheurne-
ring 1050

pastor G. Slütter pastor A. Kemper ds. B. Wijnbergen gemeenteledendienst pastor G. Slütter

Usselo 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Haaksbergerstraat 815 pastor C. Berbée ds. J. Bouwmeester,

Zeist
ds. W. Heeren ds. J. Jonk,

Laren
ds. W. Heeren

Kapel Lonneker 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Dorpsstraat 44 mw. T. Lambers Heerspinkds. E. de Bruijn ds. M. Schepers - v.d. Poll ds. G.J. Lambers Heerspinkds. H.J. Elzenga

Bethelkerk 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
J.H. Boschstraat 28 ds. A. Brinkman ds. F. Buitink,

 Heino
ds. A. Brinkman E.M. Hadnagy,

Dalfsen
ds. A. Brinkman

Johanneskerk
Twekkelerweg 100


