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‘lk ben met je, al de dagen

Kerst 2020



Kristoffer Ardena, the meaning of Christmas, 1995.

Het is al dagen te volgen op de nieuwsapp van de NOS. De vraag: ‘Kan kerst wel doorgaan zoals we dat kennen'? Dus gezamenlijk
kerst vieren met familie en vrienden. Naar de kerstnachtdienst, gezellig samen eten en drinken, spelletjes doen, wandelen, de open
haard aan, de kaarsjes aan. Als je af moet gaan op de folders van supermarkten met het aanbod aan eten en drinken, lijkt het als of
er niets aan de hand is.

Terwijl ik dit schrijf, moet de Sint nog komen. Ook dat feest wordt aangepast gevierd. Wij vierden het thuis altijd heel uitgebreid, met
surprises en gedichten tot diep in de nacht. Dat was de laatste jaren toch al verwaterd, omdat onze kinderen zo verspreid wonen.
Dit jaar hebben we afgesproken om allemaal op hetzelfde moment achter de computer te kruipen en te zoomen of te Whatsappen,
zodat we toch een beetje met elkaar verbonden zijn.

Want verbondenheid is het afgelopen jaar behoorlijk onder druk komen te staan door de situatie waarin we ons al heel lang
bevinden. Het heeft ons allemaal geraakt. We moeten op anderhalve meter afstand blijven, mondkapjes voor, zodat je iemands
gezicht maar half ziet, drukke plekken vermijden. Het zijn allemaal begrijpelijke maatregelen, maar het raakt ons precies in wat ons
mens maakt. Want wij zijn sociale dieren, we hebben behoefte aan en zoeken verbondenheid. Ik wil geen elleboog! Ik wil gewoon
een stevige hand of een knuffel of een zoen.

Rijdend over de singels van Enschede de afgelopen weken, zag ik een banner voor een kerk hangen. Er stond op ‘Ik ben met je, al
de dagen'. Hoelang die tekst er al hing weet ik niet. Maar die zin bleef wel bij mij hangen. Er ging een zekere troost van uit, dat je
niet alleen bent. De zin zong in mijn hoofd tijdens gesprekken die ik had met mensen. Mensen die er geen gat meer in zien, die
geen verbondenheid voelen en er alleen voor te staan. Het zijn ook de mensen die als een berg tegen de komende maand opzien.
En dan met name de dagen rond kerst en oud en nieuw.

Ik ervoer zelf ook iets van die troost en het ontroerde me. Er gaan tijden voorbij, dat ik dat niet voel, die verbondenheid. Met wie of
wat voel ik me dan verbonden? Wie of wat is die lk die bij je is al de dagen?

De weergave van Kristoffer Ardena, een Filipijnse kunstenaar, van kerst, meer specifiek de scene van de kerststal is bont, kleurig,
chaotisch en druk. Jozef en Maria, de herders en de koningen staan dicht opeengepakt met brood, vis en kaarsen rondom het
kindje Jezus in het midden.



Het voelt verbonden, zoals je kerst samen zou willen vieren. Kerst met als centrum de geboorte van hemels nieuw leven, van God
in de mens Jezus, van licht, van troost en kracht en hoop om verder te gaan. Om je gewoon maar over te geven aan het leven
zoals het op je afkomt. Met overgave, met (zelf-)vertrouwen omdat ........................ Hij met je is al de dagen, van je leven.

Ik wens ons een mooi kerstfeest toe, waarin we iets van die verbondenheid mogen ervaren. En alvast een gelukkig en gezond
nieuwjaar, met het perspectief en het vertrouwen dat het goed komt!

Ds. Bob Wijnbergen
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Mededeling uit de pastoraatsgroep

Zo tegen de kerst is het een goede gewoonte van onze pastoraatsgroep om deze en gene uit onze gemeenschap, of daarbuiten, te
verblijden met een kerststukje. Misschien juist dit jaar wel meer gewenst dan ooit!

Wanneer u iemand kent, die naar uw idee wel zo'n kerstgroet met kerststukje zou mogen ontvangen, laat het ons weten.

Stuur berichtje via e-mail naar Mieke Selst: miekeselst@hotmail.com of telefoneer met haar: 0625070575.

Hartelijke groet namens de pastoraatsgroep,

Jan Willem Visschers.

Een moment van herdenken

Afgelopen zondag 22 november was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de dag dat we altijd een kaars branden voor hen
die niet meer onder ons zijn.
Ondanks corona wilden wij toch de mensen gelegenheid geven om dit te kunnen doen.



Het stiltecentrum van het Mediant was sfeervol verlicht en er was mooie muziek, men kon een steen pakken om hierop de naam
van de overledene te schrijven.

Ongeveer 20 mensen hebben hiervan gebruik gemaakt, voor ons een teken dat er behoefte aan was. Ook was het goed om elkaar
even te zien en te spreken.

In het afgelopen jaar zijn overleden:

Mevr. Gerritse - Prein, geboren 8-4-1932

Mevr. Holkenbrink - van der Loo, geboren 3-5-1941
Dhr. Klumper, geboren 11-9-1932

Dhr. Verheul, geboren 4-5-1931

Dhr. Mossel, geboren 31-12-1939

Dhr. Bosch, geboren 6-12-1944

Namens de raad,
Herma ter Stege.

Vieringen OGH de komende weken

De OGH raad heeft eerder al aangegeven dat er tot 17 november geen vieringen worden georganiseerd i.v.m. met de genomen
maatregelen Corona pandemie. Hierbij heeft de raad aangegeven dat zij op de raadsvergadering 12 november gaan besluiten of er
voor de komende weken wel of geen vieringen worden georganiseerd.

In haar vergadering van 12 november heeft de raad besloten dat tot 21 december er geen vieringen worden georganiseerd. Op 15
december komt de OGH raad bijeen om een besluit te nemen of er vieringen gehouden kunnen worden vanaf de kerstavond. Als
raad hopen wij van ganser harte dat we dan weer de vieringen kunnen gaan organiseren.

Rooster vieringen december 2020

(onder voorbehoud)

Donderdag Voorganger: Pastor A. Kemper en Kerstnacht
Mevr. G. Looman

24 december Organist/pianist: Martin Koning

22.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne

(onder voorbehoud)

Vrijdag Voorganger: Pastor F. Beuger Kerstmorgen
25 december Organist/pianist: Gerard van Kempen

10.00 uur Doel 1e collecte: OGH

(onder voorbehoud)

Zonjdag Voorganger: Gemeenteledendienst

27 december Organist/pianist: Gerrit Dogger

10.00 uur Doel 1e collecte: Voedselbank

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij
anders vermeld).

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels,
telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon
4775956.



Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind december 2020. Artikelen uiterlijk woensdag 30 december 2020 sturen naar
nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.

Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de website van de OGH.




