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Rooster vieringen september 2021
Viering zondag 12 september 2021

Volgende Nieuwsbrief

Rooster vieringen september 2021

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slutter-Peterkamp
05 september Organist/pianist: Gerard van Kempen

10.00 uur Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat
Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger Met koor Gaudete
12 september Organist/pianist: Martin Koning

10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne

Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper

19 september Organist/pianist: Gerard van Kempen

10.00 uur Doel 1e collecte:

Zondag Voorganger: Ds. O. Reitsma

26 september Organist/pianist: Gerrit Dogger

10.00 uur Doel 1e collecte: Diaconie en Caritas

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij
anders vermeld).

Coronamaatregelen
In verband met Corona is een protocol opgesteld voor de vieringen. Dit protocol kunt u hier vinden.

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels,
telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon
4775956.

Viering zondag 12 september

Op zondag 12 september lezen we uit Marcus 9, 14-29.
Een troostend fragment uit het evangelie dat is ingebed in het dagelijks leven: een lijdend kind, een bezorgde ouder, een
ontzagwekkende menigte, een klein groepje van trouwe leerlingen, een aantal tegenstanders. Het verzoek dat de vader tot Jezus



richt krijgt de vorm van een poging tot gebed. 'Als gij iets kunt doen, heb
dan medelijden en help ons.'

Centraal in deze lezing staat de vraag: wat is geloven? Er was eens een
circusartiest die heel goed in de trapeze was. Hij deed de grootste stunts.
Zo liep hij eens over een touw dat hoog in de nok van de circustent was
gespannen. Het publiek vond het prachtig en applaudisseerde luid. Wat
een held! ... Maar de artiest was nog niet klaar. De circusartiest riep naar
het publiek: 'dit keer zal ik met een zwaar voorwerp van de ene naar de
andere kant lopen, denken jullie dat ik dat zal kunnen? "Ja, ja', riep het
publiek. 'Je kunt het! Je kunt het!" En de circusartiest liep vervolgens met
een groot voorwerp van de ene naar de andere kant. Opnieuw groot
applaus natuurlijk. De circusartiest genoot van het enthousiasme van het
publiek en riep nog een keer vanuit de nok: 'dit keer zal ik van de ene
naar de andere kant lopen met een kruiwagen. Denken jullie dat ik dat
kan?' 'Ja, ja! Dat kan je! Je kunt het!', juichte het publiek opnieuw. En
daar ging de circusartiest... Hij liep heel beheerst met kruiwagen over het e
touw dat zo hoog in die nok was gespannen. Het publiek juichte weer.

'Ga door! Ga door!" ... De circusartiest wachtte tot het stil was en hij riep vervolgens: 'denken jullie dat ik met een kruiwagen en ook
nog eens iemand in de kruiwagen van de ene naar de andere kant kan lopen?' 'Ja, ja! Doen!' riep het publiek in haar uitbundigheid
en spanning. 'Je kunt het! Je kunt het!' De circusartiest wachtte opnieuw tot het stil was... 'Wie wil in de kruiwagen stappen?' ... En
toen bleef het publiek muisstil.

Echt geloven, dat is ook: zelf in de kruiwagen stappen. De stap nemen. Je aan de kunst van de trapezeartiest overgeven. Geloven
is dus niet alleen dat je iets aanneemt, dat je iets voor waar houdt..., maar het is vooral dat je ergens voor kiest. Dat je ervoor gaat.
Dat je ernaar verlangt en je leven erdoor laat bepalen. Dat je dus niet veilig op je stoel in de massa van het publiek blijft zitten, maar
dat je opstaat, misschien wel tot verbazing van heel de rest van het publiek... en dat je je toevertrouwd aan die grote Artiest die
weet wat Hij doet.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger en de zang wordt verzorgd door het koor Gaudete.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin oktober 2021. Artikelen uiterlijk donderdag 30 september 2021 sturen naar
nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.
Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de website van de OGH.




