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Over spreken en leven

Onlangs is een vriend van mij overleden. Van binnen was en ben ik veel over hem aan het nadenken.

Een aantal keren dacht ik: "Had ik dat nog maar kunnen zeggen tegen hem". En dan was ik verdrietig, dat dat niet meer kon. Op
een gegeven moment kreeg ik de gedachte, dat ik veel wél gezegd had. Niet altijd expliciet in woorden, maar door het te leven.
Later vond ik onderstaande tekst van Kahlil Gibran en daarin staat dit mooi verwoord: dat je leven zelf het zegt. Door het te leven,
spreken wij.

Anneke Kemper

Godsdienst

En een oude priester zeide: Spreek tot ons over Godsdienst.

En hij zeide:

Heb ik deze dag over iets anders gesproken?

Is godsdienst niet iedere daad en iedere bespiegeling,

En wat geen daad noch bespiegeling is, maar een wonder en een verrassing die eeuwig in de ziel opborrelt, zelfs terwijl de handen
de steen houwen of het weefgetouw bedienen?

Wie kan zijn geloof scheiden van zijn daden, of zijn mening van zijn bezigheid?

Wie kan zijn uren voor zich uitspreiden, zeggende: ,Dit uur voor God en dat voor mijzelf, dit voor mijn ziel en dat voor mijn
lichaam"?

Al uw uren zijn vleugelen die door de ruimte zweven, van zelf naar zelf.

Hij die zijn zedelijkheid als zijn beste kleed draagt, zou beter naakt kunnen zijn.

De wind en de zon zullen geen gaten in zijn huid trekken.

En wie zijn gedrag bepalen laat door zijn zedeleer, zet zijn zang-vogel in een kooi gevangen.

Het vrije lied komt niet door tralies en draden.

En voor wie aanbidding een venster is, dat geopend maar ook gesloten kan worden, hij heeft nog niet het huis zijner ziel bezocht,
welks vensters van dageraad tot dageraad reiken.

Uw dagelijks leven is uw tempel en uw godsdienst.

Wanneer gij het binnentreedt, neem dan al wat ge hebt mede.

Neem de ploeg en het aambeeld, de hamer en de luit,

En wat gij voor uw gebruik of voor uw genoegen gemaakt hebt.

Want in uw droom kunt ge niet uitstijgen boven uw verworvenheden noch lager vallen dan uw mislukkingen.



En neem alle mensen mede:
Want in aanbidding kunt ge niet hoger vliegen dan hun verwachtingen, noch u dieper verootmoedigen dan hun wanhoop.

En zo gij God wilt kennen, tracht dan geen raadselen op te lossen.

Ziet liever om u heen en gij zult Hem zien spelen met uw kinderen.

En kijkt naar de hemel; gij zult Hem zien wandelen in de wolk, Zijn armen uitstrekkend in de bliksem en neerdalend in de regen.
Ge zult Hem zien glimlachen in de bloemen, en Zijn handen zien oprijzen en wuiven in de bomen.

uit: Kahlil Gibran "De Profeet"

Aangepast protocol vieringen OGH

De raad OGH heeft in haar vergadering van 27 september het huidige protocol besproken en gezien de versoepelingen van de
corona maatregelen hebben ook wij het protocol vieringen OGH aangepast.

De basis is afstand houden waar het mogelijk is.
Voorbereiding van de viering:
De voorbereiding kan op dezelfde wijze plaatsvinden als gebruikelijk.

De zondagse viering:

= Ondanks dat we ervan uitgaan dat alle aanwezigen gevaccineerd (kunnen) zijn, houden we de basismaatregelen van de overheid aan.

= Naast de maatregelen van de overheid stelt Mediant ook maatregelen op waar wij ons aan houden.

= De kosters maken de zaal gereed voor de viering. De sleutels kunnen als voorheen bij de receptie worden gehaald, welke is beveiligd met een
scherm.

= De kosters leggen de liturgie klaar op de stoelen en zorgen ervoor dat er minimaal 1 meter afstand is tussen de stoelen (in ieder geval steeds een rij
overslaan en niet achter elkaar zitten)

= Zolang het restaurant van Mediant nog niet is geopend voor bezoekers is er geen koffiedrinken voor- en na de vieringen.

= Tijdens de vieringen mag er gezongen worden.

= Het maken van de kring als volgt; we maken een kring rondom de tafel met enige afstand van elkaar.

= Met de vredeswens geven we geen hand, maar we knikken elkaar toe.

= De credenstafel wordt door de kosters ingericht. De glaasjes worden voor het begin van de viering ingeschonken, aantal is de schatting van de
koster. Ook wordt er een kan met wijn op de credenstafel geplaatst.

= De lector zorgt ervoor dat de brood en de wijn van de credenstafel naar de altaartafel wordt geplaatst (meestal tildens de collecte).

= Maaltijd viering:

= De voorganger en het raadslid gaan rond met brood (voorganger) en wijn.

= Na de maaltijd haalt het raadslid de lege glaasjes weer op.

= De bezoekers gaan bij aankomst naar een plaats in de zaal, huisgenoten mogen samen zitten alle anderen nemen afstand.

= Raadslid geeft de voorganger geen hand, wel gaan ze beide staan en met en lichte buiging naar elkaar geven ze de verantwoording aan elkaar over.
= Collecte: het raadslid gaat met de collecte mandjes rond.

= Na de viering verzorgen de kosters de afwas, in de ontmoetingsruimte.

= Het dienblad en glaasjes worden opgeslagen in de "OGH" kast op het podium.

= Als we elkaar willen spreken zorg dan voor voldoende afstand.

Rooster vieringen oktober 2021

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slitter-Peterkamp

03 oktober Organist/pianist:
10.00 uur Doel 1e collecte:

Zondag Voorganger:

10 oktober Organist/pianist:
10.00 uur Doel 1le collecte:

Gerard van Kempen
Voedselbank

Ds. B. Wijnbergen
Martin Koning
Fonds bijzondere noden



Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper
17 oktober Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel le collecte: Missie en Zending

Zondag Voorganger: Ds. J. Zuurmond
24 oktober Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel le collecte: Huis van Verhalen

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slutter-Peterkamp
31 oktober Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel le collecte: Oecumenisch Citypastoraat

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij
anders vermeld).

Coronamaatregelen
In verband met Corona is een protocol opgesteld voor de vieringen. Dit protocol kunt u hier vinden.

Autodienst
Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels,
telefoon 4282654.

Kinderoppas
Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon
4775956.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin november 2021. Artikelen uiterlijk donderdag 4 november 2021 sturen naar
nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.
Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de website van de OGH.




